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SOSYAL MEDYADA 
GÖRÜNEN POZİTİF 
DURUŞU, RENKLİ 
HAYATI VE FARKLI 
STİLİ, ÖZELLİKLERİNİN 
SADECE BİR KISMI 
DİLA TARKAN'IN.. 
AYNI ZAMANDA | 
BAŞARILI BİR İŞ 
KADINI OLAN, 

26 YAŞINDAKİ 
TARKAN İLE HEM İŞ 
HAYATINI HEM ÖZEL 
HAYATINI HEM DE 
MODA TUTKUSUNU 
KONUŞTUK. 


ÜNLÜ SANATÇI EBRU GÜNDEŞ, 
GÜNAY'DA KENDİSİNİ İZLEMEYE 
J e GELENLERE KEYİFLİ BİR GECE 
DÜNYACA ÜNLÜ BİR TASARIM © YAŞATTI... 
MARKASI, TÜRKİYE'YE GELİŞİNİ 
"İYİ YAŞAM” KONSEPTLİ 
BİR PARTİYLE KUTLADI. 
BÜYÜKYALI'DAKİ MAĞAZADA 
YAPILAN PARTİYE CEMİYETİN 
ÜNLÜ İSİMLERİ KATILDI. 


KANYON'DA DÜZENLENEN 
ÖZEL BİR ETKİNLİKTE CEMİYET 
HAYATINDAN MÜCEVHER TUTKUNU 


ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ. 2 


ÜNLÜ MODA MARKASI 
BARRUS, İLKBAHAR- 
YAZ COUTURE 
KOLEKSİYONU'NU 
RAFFLES HOTEL'DE 
GÖRKEMLİ BİR DEFİLE 
İLE TANITTI. DAVETE 


BAŞARILI İŞ KADINLARI CEMİYET, İŞ VE SANAT 
PLATFORMU” NUN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ DÜNYASINDAN 
GAZİANTEP ALIŞVERİŞ MODASEVER ÜNLÜ 
ŞENLİĞİ, ALIŞVERİŞ İLE SOSYAL İSİMLER KATILDI. 


SORUMLULUĞU BULUŞTURDU. 
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SOKAKLAR 


MELİH TÜRK, MEHMET ÜSTÜNDAĞ, SONER GÖMLEKSİZ 


ARKADAŞI İÇİN 
HEDİYE BAKTI 


CEMİYET HAYATININ SEVİLEN İSİMLERİNDEN 

ŞEBNEM ÇAPA, GEÇTİĞİMİZ HAFTA NİŞANTAŞI'NDA 
OBJEKTİFİMİZE YANSIYAN İSİMLERDEN BİRİYDİ. BİR, 
ARKADAŞINA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ BAKMAK İÇİN 
SEMTE GELEN ŞEBNEM HANIM, BİR SÜRE MAĞAZALARI 
GEZDİ, ANCAK İSTEDİĞİ GİBİ BİR HEDİYE BULAMADI. 
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ARKADAŞLARIYLA 
BULUŞTU 


> Ünlü sunucu ve oyuncu Hande Ataizi Harvey, 
Nişantaşı'na arkadaşlarıyla buluşmak için gelmiş. 
Her zamanki gibi şık stiliyle dikkat çeken Ataizi, 
arkadaşlarıyla buluşmadan önce birkaç mağazayı 
gezmeyi de unutmadı. Bir süre alışveriş yapan 

C V. > EN J .zl 
Ataizi, daha sonra Abdi İpekçi Caddesi'nde 
bulunan bir kafeye arkadaşlarının yanına geçti. 
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ARKADAŞIYLA 
HASRET GİDERDİ 


CEMİYET HAYATININ TANINMIŞ İSİMLERİNDEN ECE 

KIRAL, BİR DOSTUNUN SANAT GALERİSİ AÇILIŞI İÇİN 
NİŞANTAŞI” NA GELDİ. ŞERGİ AÇILIŞI ÖNCESİ UZUN 

ZAMANDIR GÖRMEDİĞİ BAŞKA BİR ARKADAŞI İLE 


KARŞILAŞINCA BİR KAFEDE OTURUP HASRET GİDERDİ. 
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KEYİFLİ BİR GÜN 
GEÇİRDİ 


Cemivet havatının tanınmış isimlerinden Yüksel 
Behlil, Abdi İpekçi Caddesi'nde bulunan bir 
kafede ar Li ile uzun süre oturdu. Daha 
sonra alışveriş yaptığı ürünleri bir yardımcı 
vasıtasıyla aracına koy duran Behlil, otomobiline 
binerek semtten ayrıldı. 
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SOKAKLAR 


BVLGARI 
BVLGARI'NİN 
İKONİK SAATİ 

“SERPENTT 

MODELİNİ SEÇEN 
IŞIL REÇBER, 

AKSESUAR 

TERCİHİNİ 
ALTIN RENGİ 

MODELLERDEN 
YANA 
KULLANMIŞ. 
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HERMES 
IŞIL REÇBER, 
ÇİÇEKLİ ELBİSESİNİ 

HERMES'İN JIGE 

ELAN'MODEL 

PORFÖYÜ İLE 

TAMAMLAMIŞ. 

RENK TERCİHİ İSE 
SİYAHTAN YANA 
OLMUŞ. 


BALMAIN 
5 SEZONUN EN ÇOK 
MM ONUŞULAN ÇİZMESİ 
OLAN BALMAIN 
ÇORAP ÇİZME, IŞIL 
REÇBER GİBİ UZUN 
BACAK BOYUNA 
SAHİP OLANLARDA 
HARİKA DURUYOR. 
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MODAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR 


CEMİYET HAYATININ ÜNLÜ İSİMLERİNDEN IŞIL REÇBER, MODAYI ÇOK YAKINDAN TAKİP EDEN 
İSİMLERDEN BİRİ... SEZONUN EN DİKKAT ÇEKEN İŞBİRLİĞİ H&M X ERDEM KOLEKSİYONUNDAN 
ÇİÇEKLİ BİR ELBİSE TERCİH EDEN IŞIL REÇBER, ROMANTİK TASARIMI SEZONUN BİR DİĞER HİT 
PARÇASI OLAN BALMAIN'İN ÇORAP ÇİZMESİ İLE TAMAMLAMIŞ. AKSESUAR KULLANIMINDAN 
HOŞLANAN REÇBER'İN BVLGARI SAATİ DE ZEVKLİ PARÇALARDAN BİRİ... 


Volkswagen'in tercihi (GCastrol 


Yeni Polo. 
Daha büyük, daha eğlenceli. 


Yeni Polo büyüyen boyutları ve zenginleşen donanım seviyesi ile şimdi daha konforlu. Gövdesinden dekoruna kadar 
kişiselleştirilebilen tasarım anlayışıyla da daha renkli ve eğlenceli. 


Standart olarak sunulan ikincil çarpışma freni, yorgunluk tespit sistemi ve opsiyonel olarak sunulan yaya algılama 
özelliğine sahip ön bölge asistanı gibi daha birçok özelliğiyle Yeni Polo, yine en güvenilir yol arkadaşınız. 
Üstelik segmentinde ilk defa sunulan dijital gösterge paneli ile sınıfının öncüsü olmaya devam ediyor. 


Ne kadar büyürse büyüsün hep genç kalanların otomobili Yeni Polo, şimdi Volkswagen Yetkili Satıcılarında. 


Yeni Polo. Büyüksün. 


(Ovemarki ri D 
M2? ti facebook.com/vwturkiye L0J instagram.com/vwturkiye Volkswagen 


DANIŞMA HATTI: 44489 24 


Doğuş Otomotiv | Trafik Hayattır 


Türkiye'nin Lovemark'ları 2017 araştırması MediaCat önderliğinde Ipsos tarafından, 15-55 yaş aralığında Türkiye'yi temsilen 3.014 kişinin (1.549 erkek-1.465 kadın) 
katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre Volkswagen, Otomotiv kategorisinde birinci olarak kategorinin Lovemark'ı olmuştur. 


Yeni Polo'nun resmi spesifik CO, emisyonu (99/94/EG) 101-110 g/km, resmi yakıt tüketimi (99/94/EG) 1t/100 km: Şehir içi 5,5-6,0, şehir dışı 3,8-4,1 ve 
ortalama 4,4-4,8 arasındadır. 


REMZİ Kiri 


SELİM SOYDAN-HÜLYA KOÇYİIĞIT 


ÖNCE YEMEK 
SONRA 


ALIŞVERİŞ 


Hülya Koçyiğit, eşi Selim 
Soydan ile birlikte Serafina'da 
yemek vedikten sonra 
Akmerkez'de görüntülendi. 
Öğle v emeğinin ardından 
Akmerkez'de kitap alışverişi 
apan Hülya Koçviğit ve eşi 
Selim Soydan, daha sonra 
evlerinin yolunu tuttu. 


CAN-AHU HAS 


YABANCI lu 
DOSTLARINI ss 
AGIRLADILAR 


KADIR HAS VAKFI BAŞKANI 
CAN HAS VE ZARİF EŞİ AHU 
HAS, GEÇTİĞİMİZ HAFTA 
YURTDIŞINDAN GELEN 


DOŞTLARINI NİŞANTAŞI'NDA 
AĞIRLADI. YAKIN DOSTLAR, 
BİR SÜRE SEMTTE GEZDİKTEN 
SONRA, BİR KAFEDE OTURUP 
KAHVE İÇTİ. 
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Senenin, 


Allianz Hayat ve E 
ara ödeme yapın, Y 


HSBC M 


*Bireysel Emeklilik Sisteminde 9625 devlet katkısı avantajından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Mavi Kart sahipleri faydalanabilir. HSBC Bank A.Ş. Allianz Hayat ve Emeklilik 


A.Ş. acentesidir. Sahip olduğunuz tüm sözleşmeler için toplam yıllık devlet katkısı miktarı, yıllık brüt asgari ücretin 9625'ini geçemez. 
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Feryal Gülman, 
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STİLİYLE DİKKAT ÇEKİYOR 


CEMİYET HAYATININ STİL SAHİBİ İSİMLERİNDEN BİRİ OLAN FERYAL GÜLMANAA, BİR 
DAVET SONRASINDA RASTLAMIŞKEN ÇANTASINDAN AYIRMADIĞI ÜRÜNLERİ SORDUK. 
GÜLMAN'IN O GÜN KULLANDIĞI ÇANTA, HERMES BIRKIN İMZASI TAŞIYORDU. BAKIMLI 
GÖRÜNTÜSÜNE HER ZAMAN DİKKAT EDEN FERYAL HANIM'IN ÇANTASINDA TOM 
FORD RUJU, YVES SAINT LAURENT ALLIĞI VE HERMES VOYAGE PARFÜMÜ VARDI. IPHONE 
TELEFONU VE MİNİ IPAD'İ İSE ÇANTASININ DEMİRBAŞLARIYMIŞ. 
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ÇANTASINDA 
NELER VAR? a 
| DIOR 


PARFÜM 
HERMES 
VOYAGE 


ALLIK 
YVES SAİNT 
LAURENT 


TT TELEFON 
IPHONE 


ARÇELİK ANKASTRE İLE 
YEMEK SANATA DÖNÜŞÜYOR 


Şıklığı ve modern tasarımıyla mucize lezzetler yaratan ankastreler 
ev teknolojilerinin öncüsü Arçelik'te. 


Ş © 81celiK 
GP Koç : Yeniliği askla tasarlar 
> 


Mi 


“Moda R 
benim için 

özcürlük ve K 
yaratıcılığın 
birleşimi” 

al rae N 


özelliklerinin sadece bir kısmı Dila 
Tarkan'ın... Aynı zamanda başarılı bir 


iş kadını olan 26 yaşındaki Tarkan 
hem iş hayatını hem özel hayatını 
nde moda tutkusunu konuştuk 
RÖPORTAJ BADE ÇAKAR bade.cakar©sabah.com.ir 

FOTOĞRAFLAR CANAN YETİŞTİ SATKIN 


© “ANNEMİN 
İNANILMAZ BİR 
MODA VİZYONU 
VARDIR, KENDİNE 
ÖZGÜ BİR TARZI 
VE KOMBİNLEME 
SEKLİ VARDIR. 
NASIL OLDUĞUNU 
HENÜZ HİÇBİRİMİZ 
ÇÖZEMEDİK AMA 
ONUN SEVDİĞİ VE 
SEÇTİĞİ TARZ BİR 
SONRAKİ SEZON 
MUTLAKA MODA 
OLUYOR? 


arzı ve pozitif enerjisi ile sosyal medyada dikkat çeken Dila 
Tarkan, 26 yaşında başarılı bir iş kadını... Aile şirketi olan 
ve Max Mara, Furla gibi birçok ünlü İtalyan markasını 
Türkiye'ye getiren Dilasima Group'ta “Markalar Direktörü 
olarak görev alan Dila Tarkan, kendi ismini taşıyan 
şirketleriyle birlikte, adeta işin içinde büyümüş. Çoğu insan 
için aile şirketinin varlığı garanti gibi gelebilir ancak 'Tarkan, bu garantiye 
güvenmemiş ve moda konusunda dünyanın en iyi okullarında eğitim alarak 
kendisini geliştirmeyi tercih etmiş. Mükemmelliyetçi olduğunu söyleyen 
Tarkan, “Bir iş yapılacaksa en iyi şekilde yapılmalı” sözleriyle de çoğu insanın 
bilmediği bu yönünü ortaya koyuyor. İş hayatındaki duruşunu “idolüm 
dediği babasından, moda konusundaki zevkini de “ilham kaynağım dediği 
annesinden alan Dila Tarkan'ın en büyük özelliği ise her zaman hayatın 
tadını doyasıya çıkarması... Tarkan, bol bol seyahat ediyor, ailesi gibi gördüğü 
hayvanlara elinden gelenin en iyisini yaparak yardım etmeye çalışıyor ve en 
önemlisi kendisini mutlu etmeyi çok iyi biliyor. Hayatını tüm samimiyetle 
paylaştığı söyleşimiz için bir araya geldiğimiz Dila Tarkan ile kendi 

tarzını yansıtan keyifli bir çekim de yaptık. Dilasima Group bünyesindeki 
markaların tasarımları ile tamamen kendini yansıtan parçalara Şamdan Plus 
için modellik yapan Dila Tarkan, insanın tanıdığında gülümsemesine neden 
olan özel insanlardan biri... 


Henüz 26 yaşındasınız ve Dilasima Group Markalar Direktörü”'sünüz. 
Eğitiminizi de yurtdışında çok iyi okullarda almışsınız. Bu kadar genç 
yaşta iş dünyasının içinde olmak nasıl bir his? 

Dilasima Group, ben doğduktan bir sene sonra kuruldu, aslına bakarsanız 
ben de işimizle birlikte büyüdüm. Aile şirketimizde çalışmak benim için çok 
büyük avantaj, bildiğim ve birlikte olgunlaştığım bir iş. Bu avantajı güzel 
değerlendirmek ve kendimi bu konuda geliştirmek için, London College of 
Fashionda Fashion Management eğitimi almaya başladım. Sonrasında New 
Yorkta, Parsons Ihe New School for Design'da, Design and Management 
oküyarak eğitimimi tamamladım. 


“BABAMBENİM İDOLÜM. 


İçinde büyüdüğünüz bir sektör olarak moda sizin için ne ifade 
ediyor? 

Moda, her zaman hayatımın bir parçasıydı ve benim için özgürlük ve 
yaratıcılığın birleşimini ifade ediyor. 


Çevrenizde hep modayı yakından takip eden ve güzel uygulayan 
kişiler olmuş. Sizi stiliyle en çok etkileyen kişiler kimdi? 

Annem bu konuda en büyük ilham kaynağım! İnanılmaz bir moda vizyonu 
vardır, kendine özgü bir tarzı ve kombinleme şekli vardır. Nasıl olduğunu 
henüz hiçbirimiz çözemedik ama onun sevdiği ve seçtiği tarz bir sonraki 
sezon mutlaka moda oluyor (gö/öyor). Moda ile ilgili bir öngörüsü olduğu 
kesin! 


Dünyanın en iyi markalarının içindesiniz ve modayı yakından takip 
ediyorsunuz. Farklı bir stiliniz var; enerjik ve renkli... Hissettiğiniz 
gibi giyiniyor gibisiniz, var mı kendinize yakın hissettiğiniz bir tarz? 
Benim spesik bir tarzım yok ama özetle şunu söyleyebilirim; çok hareketli, 
neşeli bir insanım ve kıyafetlerimin karakterimi yansıtması gerektiğine 
inanıyorum. Rahat, renkli, şık ve farklı... 
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TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK 
ŞUAN OLDUĞU KONUMA 
GELMİŞ, EN BÜYÜK MOTTOSU 
BİRİNE BİR İS YAPTIRMAK 
İSTİYORSAN ÖNCE SENİN O 
İSİ ÖĞRENİP, YAPABİLİYOR 
OLMAN GEREKİR, BEN 

DE BU MOTTOYA BÜTÜN 
YÜREĞİMLE KATILIYORUM VE 
UYGULAMAK İÇİN ÇABA SARF 
EDİYORUM.) 


İnsanlar eski fotoğraflarına baktığında “ne yapmışım” dediği bir 
dönem vardır. Sizin böyle bir döneminiz var mı? 
Evet! Bir süre kendimi rapçi zannetmişim mesela ve kimse beni uyarmamış 


(gülüyor). 


Dolabınızı açsak gözümüze ilk ne çarpar? 
Dolabımın içinde ağırlıklı olarak pantolon ve tişörtlerim var, çünkü geri 
kalan kıyafetlerimle evi ele geçirmeye çalışıyorum (gü/üyor). 


Sizin için manevi değer olan eşyalarınız nelerdir? 
Çoğunlukla takılarım, çünkü büyük çoğunluğu aile büyüklerim tarafından 
hediye edildi, bu yüzden çok değerliler. 


Yurtdışını yakından takip eden bir isim olarak, Türkiye'deki moda 
kavramı hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Türkiye'de giyim alışkanlıkları aslında son birkaç senede çok değişti. Eskiden 
herkes daha marka odaklıyken; artık yerli, yabancı, ucuz, pahalı, her türlü 
markadan farklı ürünleri birleştirerek, daha kendine özgü kombinler ortaya 


Yavuz Sultan Selim Köprüsü 
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. “YOLDA VEYA FARKLI YERLERDE BENİMLE FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İSTEYEN 
İNSANLAR OLUYOR VE BEN HER SEFERİNDE ÇOK ŞAŞIRIYORUM. HATTA BİRKAÇ KEZ 
“BENİ BİRİYLE KARIŞTIRIYOR OLABİLİR MİSİNİZ?'DİYE SORMUŞLUĞUM VAR 


çıkarıyorlar. Bu beni çok mutlu ediyor, çünkü dünya genelinde, özellikle 
moda başkentlerinde insana en çok heyecan veren şey, insanların farklı 
tarzlarını görmek oluyor. 


Markalar direktörü olarak, tam olarak şirketteki sorumluluklarınız 
neler? Dışarıdan bakılınca, aile şirketinde çalışmak çoğu insan için 
kolay görünen bir şey. Ancak siz gerçekten işinizin sorumluluğunu 
çok ciddiye alıyorsunuz. İş hayatında nasıl birisiniz? 

Görev tanımım spesifik değil aslında, bütün markalarla ilgili alınan her 
karardan, satın alma sürecine, mağazalarla iletişimden, depoda mal sayımı 
yapmaya kadar her işle ilgileniyorum. Bence iyi bir yönetici olmanın 

ilk kuralı da bu; bütün işlerin içinde olup nasıl yapıldıklarını bilmek! İş 
hayatındaki Dila ile sosyal hayattaki Dila arasında çok büyük bir fark 
olmadı hiçbir zaman. Ben mükemmelliyetçi bir insanım ve bu hayatımın her 


alanında böyle. Bir iş yapılıyorsa, bence en iyi şekilde yapılmalı. 


Babanızla birlikte iş hayatında olmak size neler öğretti? 

Babam benim idolüm! 'Tırnaklarıyla kazıyarak, çok çalışarak ve çok emek 
vererek şu an olduğu konuma gelmiş ve Dilasima Group'u bu noktaya 
getirmiş. Çok anlayışlı, empatik ve egosuz bir patron! En büyük mottosu, 
“Birine bir iş yaptırmak istiyorsan önce senin o işi öğrenip, yapabiliyor olman 


gerekir...” Ben de bu mottoya bütün yüreğimle katılıyorum ve uygulamak 
için çaba sarf ediyorum... 


Acayip bir enerjiniz var, hep pozitif görünüyorsunuz. Gerçekten de 
böyle mi? Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? 

Ben gerçekten çok hareketli bir insanım, uzun süre bir yerde oturamam ya 
da hareketsiz duramam. Ofiste yaptığımız uzun toplantılarda bile ayakta 
durmayı tercih ediyorum (g#/yor). Pozitif olmak için eğlenceli müzikler 
dinlemek ve gülmek için bahaneler yaratmak çok önemli bence (gü/üyor). 


Cemiyet hayatının genç jenerasyonunun dikkat çeken 
isimlerindensiniz. Nasıl hissediyorsunuz kendinizi haberlerde 
gördüğünüzde veya sokağa çıktığınızda bir ilgi oluyor mu? 

Şu ana kadar benimle ilgili çıkan haberlerin yüzde 90'ı yalan haber olduğu 
için gördüğümde sadece gülüyorum... Yolda veya farklı yerlerde benimle 
fotoğraf çektirmek isteyen insanlar oluyor ve ben her seferinde çok 
şaşırıyorum. Hatta birkaç kez, “Beni biriyle karıştırıyor olabilir misiniz?” diye 
sormuşluğum vardır (gü/yor). 


Tabii ki sosyal medyanın etkisi de vardır. Sosyal medyanız 
sayesinde kardeşiniz Sima ile çok güzel bir ilişkiniz olduğunu da 


“İS HAYATINDAKİ 
DİLA İLE SOSYAL 
HAYATTAKİ DİLA 
ARASINDA ÇOK 
BÜYÜK BİR FARK 
OLMADI HİÇBİR 
ZAMAN. BEN 
MÜKEMMELLİYETÇİ 
BİR İNSANIM VE BU 
HAYATIMIN HEK 
ALANINDA BÖYLE, 
BİR İS Y. APILIYORSA, 
BENCE EN İYİ 
ŞEKİLDE YA PPENEER 7 
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görüyoruz. Nasıl bir abla-kardeş ilişkisi var aranızda? 

Çok zıt karakterleriz ve son birkaç seneye kadar hiç anlaşamıyorduk ama 
büyüdükçe bu durum değişmeye başladı. Abla-kardeşten çok, yakın arkadaş 
gibiyiz. 


Hayatta sizi mutlu eden şeyler neler? Modaya tutkunuzu, sürekli 
seyahat ettiğinizi görüyoruz. Bunların dışında zamanınızı nasıl 
değerlendirmekten hoşlanıyorsunuz? 

Büyüdükçe kaliteli vakit geçirmek kavramının önemini anladım. Ailem ve 
yakın arkadaşlarımla geçirdiğim vakit benim için çok değerli ve onlarla çok 
da eğleniyorum. Onun dışında hayvanlarla vakit geçirmek ve onlara yardımcı 
olmak beni çok mutlu ediyor. 


Evet, hayvansever bir isimsiniz ve onlar için çok şey yaptığınızı da 
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biliyorum... Evde dışında da köpeklerle ilgileniyorsunuz değil mi? 
Şu an evde Peanut ve Pebble dışında, 3 yavru köpek ve onların anneleri 

var. Geçen hafta Elazığ'da çok kötü şartlar altında bakıldıklarını öğrendik 
ve apar topar İstanbul'a getirttik. Sahiplendirmeden önce tedavilerini ve 
bakımlarını yaptırıyoruz. Onlardan ayrılmak benim için çok zor olacak ama 
güvenli bir yuva bulmaları için elimden geleni yapacağım. 


Bu aralar ünlü isimlerin marka işbirlikleri çok konuşuluyor, sizin var 
mı kendi markanızı yaratma veya grubunuzda bulunan markalarla 
işbirliği yapma gibi planlarınız? 

Şu sıralar heyecanlı bir işbirliği içindeyim. Mehtap Elaidi ve Toni&Guy'la bir 
araya geldik. Ben de bu proje için gömlek tasarımı yapan isimlerden biriyim. 
Moda tasarım okumadım ama her zaman ilgimi çekti. İlerleyen zamanlarda 


bu konu ile ilgili de kendimi geliştirip farklı şeyler yapabilirim... 


MEKAN İÇİN, FAIRMONT GUASAR İSTANBUL'A TEŞEKKÜR ED 
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FATİH KERESTECİ, MICHELE GALLI, AHMET AKBALIK, DANIELE VIGNATELL, e 
ER ŞO AŞAN A, 
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“a 'iYİ YAŞAM 
İİ KONSEPTLİ PARTİ 


DÜNYACA ÜNLÜ BİR TASARIM MARKASI, 

TÜRKİYE'YE GELİŞİNİ İYİ YAŞAM KONSEPTLİ BİR 
PARTİYLE KUTLADI. B ÜYÜKY. ALPDAKİ MAĞAZADA 
YAPILAN PARTİYE CEMİYETİN ÜNLÜ İSİMLERİ KATILDI 


asarımda dünya markası Fendi Casa, İstanbul'un en şık evini 

tasarlamak için 'lürkiye'ye geldi. Dubai ve Miami'den sonra ilk 

kez Türkiye'ye gelen Luxury Living Group'un en önemli markası 

Fendi Casa, İstanbul'un yeni deniz semti Büyükyalı ile Türkiye'ye 

gelişini çok özel bir davet ile kutladı. Özak Global Holding 

Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık, Luxury Living Group 
Finans ve Ekonomi Direktörü Daniele Vignatelli, Luxury Living Group ve Fendi 
Casa Tasarım Grubu Başkanı Andrea Boschetti ve Luxury Living Engineering 
CEO'su Michele Galli ev sahipliğinde Büyükyalı İstanbul'da gerçekleşen “İyi 
Yaşam temalı gece, cemiyet dünyasından çok sayıda ismin katılımıyla gerçekleşti. 
Fendi Casa tasarımcılarının hazırladığı ve ilk kez görücüye çıkan ikonik 
dekorasyon konseptleri, davetliler tarafından büyük beğeni topladı. Her anında 
İtalyan zarafetinin deneyimlendiği bu muhteşem gecenin girişinde, davetliler 
Deniz Kızı Trio müzik dinletisi ile karşılandı. -SONER GÖMLEKSİZ 
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BEGÜM ÖZER 


MSA DUBAİ VE MİAMİ'DEN SONRA 
Gs TÜRKİYE'YE GELEN LUXURY LIVING 
GROUP'UN EN ÖNEMLİ MARKASININ 
TANITIM DAVETİNE ÜNLÜ İSİMLER 
BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ. 
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TÜLİN ŞAHİN, NESLİŞAH YILMAZ 


Dİ YENİ KOLEKSİYONA 
Gi GÖRKEMLİ TANITIM 


ÜNLÜ MODA MARKASI BARRUS, İLKBAHARYAZ 
COUTURE KOLEKSIYONU'NU RAFFLES HOTELDE 
GÖRKEMLİ BİR DEFİLE İLE TANITTI. DAVETE 
CEMİYET, İŞ VE SANAT DÜNYASINDAN MODASEVER 
ÜNLÜ İSİMLER KATILDI 


ürk modasını, Londra Moda Haftası'nda gerçekleştirdiği 
defilelerle başarıyla temsil eden Barrus, yeni koleksiyonunu 
tanıttı. Barrus'un baş tasarımcısı Neslişah Yılmaz tarafından 
yaratılan görkemli detaylardan ve başarılı çizgilerden oluşan 
couture koleksiyonunun tanıtımı, HB Consult Oatar'ın 
ana sponsorluğunda Raffles Hotel'de gerçekleşti. Görkemli 
bir atmosferde gerçekleşen defileye; iş, sanat ve cemiyet hayatının önde 
gelen simaları katıldı. Öner Evez'in kareografisini yaptığı defilenin baş 
mankeni Tülin Şahin oldu. Defilenin açılışını kırmızı, kapanışını beyaz 
bir tasarımla yapan Tülin Şahin, her zamanki gibi izleyenleri büyüledi. 
Neslişah Yılmaz'ın Türk tarihindeki güçlü kadın figüründen ilham alarak 
oluşturduğu koleksiyon, izleyenlerden büyük beğeni topladı. 
-MELİH TÜRK 
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MARKANIN ILKBAHAR-YAZ 
COUTURE KOLEKSİYONU, İZLEMEYE 
GELEN DAVETLİLERİN BUYUK 
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« GÜLŞAH GORDİ, HANDE GAMGAM, MELDA KOSİF, MELİS HATİPOĞLU k 


EBRU GÜNDEŞ 


EBRU GÜNDEŞ id 
RÜZGARI ESTİ 


SAHNE PERFORMANSIYLA HER ZAMAN BEĞENİLEN 

UNLU SANATÇI EBRU GÜNDEŞ, GUNAY'DA KENDİSİNİ 

IZLEMEYE GELENLERE KEYIFLI BIR GECE YAŞATTI 
e 0 


- 


nlü sanatçı Ebru Gündeş, Günay'da çıktığı her sahnesinde ünlü 

isimlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Gündeş'i geçen hafta sonu : 

sahne aldığı Günay'da, cuma ve cumartesi gecesi dinlemeye gelenler ” 

arasında, Nedim-Gamze Keçeli, Melda Kosif, Gülşah Gordi, “e. f , A 

Hande Gamgam gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri vardı. Ünlü ç i 

sanatçı her zamanki gibi muhteşem sahne performansıyla göz 
doldurdu ve şarkı aralarında davetlilerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi. 
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YENİ TRENDLERİ 
ÖĞRENDİLER 


BU YIL İLK KEZ KANYON'DA DÜZENLENEN 
ÖZEL BİR ETKİNLİKTE CEMİYET 
HAYATINDAN MÜCEVHER TUTKUNU ÜNLÜ 
ISIMLER BIR ARAYA GELDİ 


asarımlarıyla dikkat 
çeken Atasay 
Mücevherat, bu yıl 
ilkini Kanyon'da TAS 
düzenlediği Atasay 
JewelBOX Günleri 

ile takıseverleri yüzde 50'ye varan 

fırsatlı trend ürünlerle buluşturdu. 

Atasay JewelBOX Günleri | ül, 

kapsamında mücevher yazarı Özlem $ d # 

Güsar'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 

trend sohbetlerine pek çok ünlü 

isim katıldı. Özlem Güsar'ın, 

2018'de gündemde olacak “Uçuşan 

pırlantalar, sonsuz kıvrımlar, zincir 

4 reaksiyonu, kozmik boyut, fantezi 

ormanları, art deconun ötesinde” 

başlıklı trend ipuçlarını ve mücevher 

trendlerini paylaştığı buluşmaya 

ilgi büyük oldu. Mücevherleri uzun 

uzun inceleyen ve mücevherler 

üzerine sohbet eden ünlü isimler, 

hem kendileri için seçim yaptı hem 

de yakınları için hediye almayı ihmal 

etmedi. -ZAMER TURAN 
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KANYONDAKI ATASAY JEWELBOX 
GÜNLERİNE CEMİYET HAYATININ 

“UNLU İSİMLERİ YOGUN ILGİ 
GÖSTERDİ. KONUKLAR ALIŞVERİŞ 
YAPMAYI DA IHMAL ETMEDİ. 
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ÖZNUR YAKIN, EBRU ERBAŞ, FATMA ŞAHİN, BİLGE KURU EREN, BELİZ DAĞDELEN 


İŞ KADINLARI 
GAZİANTEP'TE 
ŞENLİK DÜZENLEDİ ! 


BAŞARILI İŞ KADINLARI PLATFORMU'NUN 
GERÇ .EKLEŞT İRDİĞİ GAZİANTEP 
ALIŞV ERİŞ: ŞENLİĞ İ, ALIŞVERİŞ İLE SOSYAL 
SORU MLU İLUĞU BİR ARAYA GETİREREK 
GÜZEL BİR ETKİNLİĞE EV SAHİPLİĞİ YAPTI 


aşarılı İş Kadınları Platformu'nun (BİKAP) 

düzenlediği Alışveriş Şenliği, Gaziantep Kültür 

ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşti. Şenlik, 

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma 

Şahin himayesinde ve Aktürk Hotels Grubu 

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aslı Aktürk 
Pehlivanlar'ın desteğiyle düzenlendi. Etkinlikte Türkiye Basketbol 
Federasyon Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kerem Tunçeri ve Türkiye 
Basketbol Federasyonu Genel Koordinatörü Ömer Onan'ın 
imzalı formaları, Galatasaray'ın kalecisi Mustela'nın eldivenleri, 
Selçuk İnan ve Gomis'in tüm takım imzalı formaları ve topları, 
Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Ozan Tufan, Volkan Demirel, 
Mathieu Valbuena Robin ve Van Persie'nin imzalı formaları ve 
topları, Beşiktaş'tan tüm takım imzalı formaları satışa sunuldu. 
Buradan elde edilen tüm gelir, Ampute Milli Futbol Takımı'na 
bağışlandı. -MELİH TÜRK 
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TANINMIŞ 
ISİMLERİN 
MARKALARIYLA ÇAM 
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KATILDIKLARI 
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BAKIR EŞYALARI DA 
SERGİLENEREK BÜYÜK 
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'ESMER BARBİE” OLARAK ADLANDIRILAN 
AVUSTRALYALI MODEL DUCKIE THOT, PİRELLİ 
TAKVIMI IÇIN “ALICE'E HAYAT VERDİ. 


PİRELL”DEN 
SİYAHP 
BİR TAKVİM 


Çekimleri Tim Walker tarafından gerçekleştirilen 
2018 Pirelli Takvimi New York'taki The Manhattan 
Center'da tanıtıldı. Alice Harikalar Diyarında 
konseptindeki takvimde siyahi müzisyenler, 
oyuncular, modeller ve aktivistler poz verdi 


THANDO HOPA, WHOOPI GOLDBERG 


irelli 'Takvimi'nin 45'inci edisyonunun çekimleri geçtiğimiz 

Mayıs ayında Londra'da İngiliz fotoğrafçı Tim Walker 

tarafından gerçekleştirildi. Ünlü fotoğrafçı, gösterişli setler 

ve romantik motiflerle yarattığı stilini uygulayarak İngiliz 

edebiyatının “Alice Harikalar Diyarında! adlı en bilinen klasik 

hikayelerinden birini yeniden ele aldı. Walker'ın ilham kaynağı 
fantastik hikaye kadar, 1865 yılındaki ilk baskı için yazar Lewis Carroll'un 
çizimlerini bizzat emanet ettiği John Tenniel'ın illüstrasyonları oldu. Tim 
Walker'ın 2018 Pirelli Takvimi'nde eşsiz bir harikalar diyarı yaratmak 
amacıyla bu illüstrasyonlar 20 farklı ve olağanüstü setten oluşan 28 kare 
haline geldi. 
Takvimin fotoğrafçısı T'im Walker takvim hakkında şunları söyledi: 
“Alice'in hikayesi birçok kez anlatıldı. Bense Lewis Caroll'un hayal gücünün 
derinlerine inmek istedim. Böylece hikayeyi en başından anlatabiliyorsunuz. 
Farklı ve orijinal bir açı bulmak istedim.” 
Walker, Alice Harikalar Diyarında! ile ilgili kendi yorumunu aktarmak için 
tanınmış ve yeni çıkış yapan müzisyenler, oyuncular, modeller ve politik 
aktivistlerden oluşan 18 kişilik bir kadroyla çalıştı. 
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POZ VERENLERİN 
HEPSİ SİYAHİ 


Takvimde yer alanların listesi şöyle: Sudan 

asıllı Avustralyalı model Adut Akech, Gana 

asıllı İngiliz model ve feminist aktivist Adwoa 
Aboah, Senegal asıllı Alman model Alpha Dia, 
Ben asıllı Amerikalı oyuncu ve model Djimon 
Hounsou, Günay Sudan asıllı Avustralyalı model 
Duckie Thot, Gambiyalı kadın hakları aktivisti 
Jaha Dukureh, Ingiliz model King Owusu, 
Amerikalı rapçi ve şarkıcı Lil Yachty, Meksikalı- 
Kenyalı oyuncu Lupita Nyong/o, İngiliz süper 
model ve oyuncu Naomi Campbell, Amerikalı 
oyuncu, televizyon şahsiyeti ve müzisyen RuPaul, 
Amerikalı oyuncu Sasha Lane, Amerikalı rapçi, 
şarkıcı ve besteci, oyuncu, yapımcı ve girişimci 
Sean “Diddy” Combs, Amerikalı model Slick 
Woods, Güney Afrikalı model ve avukat 'Ihando 
Hopa, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar ve 
televizyon sunucusu Whoopi Goldberg, İngiliz 
model Wilson Oryema ve İngiliz stil danışmanı, 
moda tasarımcısı ve şarkıcı Zoe Bedeaux. 

Geçen yıl Peter Lindbergh'in yaptığı gibi Walker 
da kendi takvimini yaratmak için iki önemli 
sanatçıyla işbirliği yaptı. İngiltere'nin önde gelen 
sanat yönetmenlerinden ve set tasarımcılarından 
Shona Heath ve bu yılın gösterişli kostümlerinin 
arkasındaki stil danışmanı ve moda ikonu Edward 
Enninful da takvimin tarzında önemli rol oynadı. 
Shona Heath, Alice Harikalar Diyarında'nın bu 
betimlemesinde kreatif öykü anlatımına izin veren 
çarpıcı setleri ve yerleştirmeleri yarattı. Hikayenin 
bugün kolektif hayal gücümüzün bir parçası olan 
bazı öğeleri ters yüz edildi; örneğin, beyaz tavşan 
siyah olurken Kraliçe'nin kırmızı gülleri siyaha 
boyandı. Heath, “Ben hep alt üst edecek şeyler 
aradım, hikayenin ne anlama geldiğini ve ne kadar 
çeşitlenebileceğini sorguladım. Aslında hikayenin 
özüne çok sadık bir mesaj veriyoruz” dedi. 
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“ALICE EN SEVDİGİM KARAKTER” 

Bir süre önce İngiliz Vogue'un ilk erkek ve ilk 
siyah editörü olan Edward Enninful, bu yılki 
takvime katkısı hakkında şu yorumda bulundu: 
“Alice'in hikayesinin yeni kuşaklara anlatılması 
çok önemli. Macerası bugün yaşadığımız dünya 
ile paralellikler taşıyor. Aşmamız gereken 


engelleri ve farklılıkları kutlama fikrini ele alıyor. 


Alice her zaman en sevdiğim karakterlerden biri 
oldu. Hep onunla birlikte yolculuğa çıktığımı 
hissettim. Bugün siyah bir Alice görmek, her 
ırktan çocukların genç yaştan itibaren çeşitlilik 
fikrini kucaklayabileceği ve aynı zamanda 
güzelliklerin tüm renklerde olduğunu kabul 
edebileceği anlamına geliyor. Kültürel olarak 
çok çeşitlilik içeren bir dünyada yaşıyoruz. Pirelli 
Takvimi gibi projeler, bazen giderek alaycı bir 
gerçeklik hissi veren durumlarda bile hala umut 
olduğunu gösteriyor.” 


TIM WALKER 


TIM WALKER'IN FOTOĞRAFLARI 

10 YILDAN UZUN BIR ZAMANDIR 
VOGUE OKUYUCULARINI AYDAN AYA 
HER SAYIDA BÜYÜLEMEYE DEVAM 
EDİYOR. GÖRKEMLİ SAHNELER VE 
ROMANTIK MOTİFLER, WALKER'IN 
BAŞKALARINA BENZEMEYEN FARKLI 
STILINI, KARAKTERİZE EDİYOR. 15 YILDIR 
FOTOĞRAFA ODAKLANAN WALKER, 
ŞİMDİ HAREKETLİ FİLMLER DE ÇEKİYOR. 
ÖNEMLİ MÜZE VE GALERİLERDE 
SERGİLER AÇAN, BİRÇOK ÖDÜLLER 
ALAN WALKER, HER FOTOĞRAFÇIYA 
NASİP “OLMAYAN PİRELLİ TAKVİMİ'NİN 
FOTOĞRAFÇISI UNVANINI DA 
BAŞARILARINA EKLEMİŞ OLDU. 


KADRO 

ADUT AKECH: KARO KRALİÇESİ 
ADWOA ABOAH: TWEEDLEDEE 

ALPHA DIA: KUPA 5'LİSİ İSKAMBİL 

KAĞIDI VE BAHÇIVAN 

DJIMON HOUNSOU: KUPA KRALI 
DUCKIE THOT: ALICE 
KING OWUSU: TWEEDLEDUM, KUPA 21İSİ 
İSKAMBİL KAĞIDI VE BAHÇIVAN 

LIL YACHTY: KRALİÇENİN KORUMASI 
LUPITA NYONG/O: FARE 

NAOMI CAMPBELL: KRALİYET CELLADI 
RUPAUL: KUPA KRALİÇESİ 

SASHA LANE: YÜRÜYEN ÇILGIN TAVŞAN 
SEAN COMBS: KRALİYET CELLADI 

SLICK WOODS: ÇILGIN ŞAPKACI, 
THANDO HOPA: KUPA PRENSESİ 
WHOOPI GOLDBERG: ASİL DÜŞES 
WILSON ORYEMA: KUPA 7'LİSİ İSKAMBİL 
KAĞIDI VE BAHÇIVAN 

ZOE BEDEAUX: TIRTIL 

JAHA DUKUREH: HARİKALAR 

DİYARI PRENSESİ 


KÜNYE 
FOTOĞRAFÇI 
TIM WALKER 


STİL DANIŞMANI 
EDWARD ENNINFUL 


PRODÜKSİYON TASARIMI 
SHONA HEATH 
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2018 PİRELLİ 
TAKVİMİ İÇİN 


GÖRKEMLİ PARTI 


ALİCE | LARİKALAR DİYARINDA 
KONSEPTİYLE ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI 
TIM WALKER TARAFINDAN 
ÇEKİLEN 2018 PIRELLI TAKVIMPNIN 
LANSMANI, GÖRKEMLİ BİR 
PARTIYLE NEW YORK'TA YAPILDI 


u yıl, ırkçılığa karşı çıkmak için 
tamamen siyahi modellerle çekilen 
2018 Pirelli Takvimi'nin dünya 
lansmanı, adına yakışır görkemli bir 
törenle New York'taki The Manhattan 
Center'da yapıldı. Alice Harikalar 
Diyarı konseptiyle, 'T'im Walker tarafından yapılan 
çekimlerde Naomi Campbell, Sean Combs, RuPaul, 
Whoopi Goldberg gibi isimler poz verdi. Tanıtım 
galasına ise Naomi Cambell damga vurdu. Kırmızı 
halıya, yakın arkadaşı Sean Combs ile katılan 
Campbell, kırmızı elbisesiyle büyüledi. Poz veren 
isimlerin katıldığı galanın, Isabelle Huppert gibi 


dünyaca ünlü konukları da vardı. 
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MADDALENA TRONCHETTİ, 
ANTON!A GALLO 


RÖPORTAJ 


Standlar 10 senedir otizme 
destek için kuruluyor 


10. yaşını kutlayan “Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği” bu yıl 22-23 Kasım 
tarihlerinde Four Seasons Hotel at the Bosphorus'ta düzenlenecek: Şenlik öncesi 
Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine Narin ve Tohum Otizm Vakfı 
Genel Müdürü Betül Selcen Özer ile bir araya geldik 


tizmli çocuklar yararına 2006 yılından beri geleneksel 
olarak düzenlenen ve büyük ilgi gören “Tohum Otizm 
Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği, bu sene onuncu yaşını 
kutluyor. Bu sene ilk defa 2 gün olarak 22 ve 23 Kasım 
tarihlerinde, saat 10.00 - 21.00 arasında gerçekleşecek 
etkinliğinin yeni mekanı Four Seasons Hotel at the 
Bosphorus olacak. 
Tohum Otizm Vakfı'nın otizmli çocuklar yararına yaptığı çalışmaları 
desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla 
gelenekselleşen Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde bu sene de ziyaretçileri 
yine birbirinden özel sürprizler bekliyor. İsteyen herkesin giriş ücretini 
ödeyerek ziyaret edebileceği Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde ziyaretçiler, yılbaşı 
öncesi sevdikleri için hediyeler alırken aynı zamanda otizmli çocukları da 


44 e ŞAMDAN PLUS 


sevindirecekler ve onların eğitimine de katkıda bulunmuş olacaklar. 
Etkinlik giriş ücreti, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, yılbaşı alıveriş 
sepetleri, seminer ve çekiliş bileti ücretlerinin tamamı Tohum Otizm 
Vakfı'nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara 
aktarılacak. Bu yıl yine birçok tanınmış marka, sosyal sorumluluk bilinci ile 
şenlikteki yerini alacak. 


Gelirin tamamı otizmli çocuklar için 

Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin ana sponsoru olan Kiehls, ünlü yıldız Matthew 
McConaughey ve Tohum Otizm Vakfı ile otizm konusunda ses getirecek 
#ParçasıOl isimli farkındalık kampanyasını hayata geçiriyor. Yılbaşı Alışveriş 
Şenliği'nde ise McConaughey tarafından tasarlanan ve sınırlı sayıda üretilen 
“Ultra Facial Cream", otizmli çocuklar yararına satışa sunulacak. 


120'yi aşkın seçkin firma katılıyor 

Ziyaretçiler; 120'yi aşkın birbirinden seçkin ve özel markanın ürünlerini 
ve koleksiyonlarını bir arada bulabilecek. Bilinen birçok markanın yanı 

sıra tarzıyla öne çıkan yeni firmalar da İstanbullulara değişik seçenekler 
sunacak. Geçtiğimiz sene bini aşkın kişinin ziyaret ettiği etkinliğe, bu 

sene ise en az 3 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Bireyler ve kurumlar 
arasında sosyalleşme olanağı da sağlayan özel bir sosyal sorumluluk projesi 
olan Yılbaşı Alışveriş Şenliği, sadece otizmli çocuklara katkıda bulunmakla 
kalmayıp, aynı zamanda hareketliliği ile ekonomik katkı da yaratacak. 
Etkinlikte hazırlanan özel sürprizlerden biri de 10. yıla özel kutlamalar 

ve 10 hediye çekilişi olacak. 10. yıl kutlamaları kapsamında; 23 Kasım 
Perşembe günü saat 17.00 - 19.30 arasında Kürşat Başar ve orkestrası 
sahne alacak. Etkinlik ziyaretçilerine açık bu özel performans sırasında 

10 özel hediyenin çekilişi de gerçekleşecek. Çekilişte ise; mücevher 
tasarımında en çok aranan isimlerinden biri olan Boybeyi'nin Tohum 
Otizm Vakfı'na bağışladığı özel tasarım mücevherin yanı sıra, Four Seasons 
Dubai ve Sultanahmet otellerinde 3 gece konaklama, Siren Ertan'dan özel 
tasarım bolero, Avusturya'daki Vivamayr Detoks ve Sağlık Merkezi'nden 

1 hafta konaklama, Ressam Didem Yağcı'dan tablo, Bell&&Ross'dan saat, 
Kwanpen'den çanta, Felekşan Onar'dan çok özel bir parça ile THY'dan Los 
Angeles'a Business Class gidiş-dönüş 2 kişilik uçak bileti yer alacak. 


Kişisel gelişim söyleşileri 

Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde ziyaretçiler, alışverişin yanı sıra sağlık ve 
kişisel gelişim alanlarında fark yaratan isimlerin söyleşilerine katılıp kişisel 
kazanımlar elde etme imkanı da bulabilecek. Ziyaretçiler, Prof. Dr. Yankı 
Yazgan, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Cemalnur Sargut, Dr. Birep Aygün ve 
Seda Diker gibi önemli isimlerin söyleşilerini dinleyip, soru sorma imkanı 
bulabilecek. 

Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı 

sıra cemiyet, sanat ve iş dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan 
birbirinden özel yılbaşı hediye sepetleri de otizmli çocuklar yararına satışa 
sunulacak. Sepetlerden elde edilen gelirin tamamı, yine otizmli çocukların 
eğitim projelerine aktarılacak. 


Ulaşım artık çok rahat 

Ziyaretçilerden bu yıl da deniz yolunu tercih edenler, Navette deniz ulaşım 
şirketi ile Four Seasons'a hızlı, ücretsiz ve konforlu bir şekilde ulaşabilecek. 
Karadan gelmeyi tercih edenler ise Bi Taksi'den etkinliğe özel indirimle 
hizmet alabilecek. 


KIEHL'S MARKA MÜDÜRÜ İREM KARAODA, MİNE NARİN, H5 
FOUR SEASONS HOTEL AT SULTANAHMET GENEL MÜDÜRÜ NİHAT YÜCEL 
e .—— —— 


YILBAŞI ALIŞVERİŞ ŞENLİĞİ NIN ANA SPONSORU OLAN KIEHL'S, TOHUM 
OTIZM VAKFI ILE OTIZM KONUSUNDA SES GETİRECEK BIR FARKINDALIK 
KAMPANYASINI HAYATA GEÇİRİYOR. ŞENLİKTE, SINIRLI SAYIDA URETİLEN 
“ULTRA FACIAL CREAM' OTİZMLİ ÇOCUKLAR YARARINA SATIŞA SUNULACAK. 


Siz de 22 Kasım Çarşamba ve 23 Kasım Perşembe gününüzü Four Seasons 
Hotel at the Bosphorus da gerçekleşecek Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı 
Alışveriş Şenliği'ne ayırarak hem keyifli vakit geçirebilir hem de otizmli 
çocukların eğitimine destek olabilirsiniz. Kiehl's ana sponsorluğunda 
gerçekleşecek etkinlikten elde edilen gelirin tamamı Tohum Otizm 
Vakfı'nın otizmli çocukların eğitimi için yürüttüğü projelere ve burs fonuna 
aktarılacak. 


MİNE NARİN 


“Daha fazla 
çocuğa ve aileye 
ulaşmak istiyoruz 


Tohum Otizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mine 
Narin, tüm çabalarının; erken tanı ve eğitimin 

önemli olduğu otizmde daha fazla çocuğa ve aileye 
ulaşmak olduğunu söylüyor 


ed... 


ünyaya gelen her 68 çocuktan biri otizm riski taşıyor ve 
her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı alıyor. Bu rakamlar 
oldukça büyük... Bu rakamları ciddiye alan ve elini taşın 
altına koyarak, bu çocuklar için gelecek yaratmaya çalışan 
Mine Narin, kurduğu Tohum Otizm Vakfı ile her yıl 
binlerce aileye dokunuyor. Hem farkındalık yaratmak hem 
de fon sağlamak için düzenledikleri alışveriş şenlikleri ise bu yıl 10. senesini 
doldurdu. Mine Narin ile bir araya geldik ve vakfın hikayesini dinledik. 


Önce vakıftan biraz söz edelim... 
Tohum Otizm Vakfı'nı 2003 yılında, otizmli çocuklarımızı erken tanı ve 
eğitimle topluma kazandırmak, otizmli çocuklar ve ailelerinin eğitim ve 
sağlık hizmetlerinden eşit şart ve fırsatlarla yararlanabilmeleri sağlamak 
amacıyla kurduk. Vakfımızın bizden önce kurulan otizm ile ilgili vakıf ve 
derneklerden farkı, devletimizin otizmli çocuklara ve ailelerine verdiği sağlık 
ve eğitim hizmetlerine yurt çapında destek olmak gibi daha kapsamlı amaç 
ve hedeflerle kurulmuş olmasıdır. Biz kar amacı olmayan, kamu yararına 
kurulmuş olan bir eğitim ve sağlık vakfıyız. Çalışmalarımızı hem ulusal 
hem de uluslararası çapta sürdürüyoruz. Kaynak yaratma çalışmalarımızda 
elde ettiğimiz tüm gelirleri ise vakfın amacına yönelik faaliyetler için 
kullanıyoruz. 


Otizm ile ilgili istatistiki veriler nedir? 
Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. Bugün 
doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya gelmektedir. Dünyada 
her 20 dakikada bir çocuk otizm tanısı almaktadır. Ülkemizde bu konuda 
sağlıklı bir istatistik maalesef yok. Dünyada kabul edilen 68'de 1 oranını ele 
alarak Türkiye için yaptığımız nüfus projeksiyonuna göre, ülkemizde 0-18 
yaş yaklaşık 352 bin otizmli çocuk ve gencimizin, eğitim, sağlık ve sosyal 
hizmetlerden faydalanmak için beklediğini söyleyebiliriz. Nüfusa projeksiyon 
yaptığımızda ülkemizde yaklaşık 1 milyon 142 bin 586 otizmli birey olduğu 
ve bu durumdan etkilenen 4 milyon 568 bin aile ferdi bulunduğu tahmin 
edilmektedir. 


Otizmin çaresi var mı? 
Otizmde gelişme sağladığı bilimsel yöntemler ile ispatlanmış tek şey 
eğitimdir! Otizmin günümüzde bilinen tek çaresi, tek ilacı erken tanı ve 
sürekli, yoğun, özel eğitimdir. Erken tanı ve doğru ve gereken yoğunlukta 
eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde 50'sinde otizmin belirtileri kontrol 
altına alınabiliyor, gelişim sağlanıyor, büyük ilerleme kaydedilebiliyor 
ve hatta bazı otizmli çocuklar ergenlik yaşına geldiklerinde diğer 
arkadaşlarından farkı kalmayabiliyor. Burada en önemlisi erken yaşta tanı 
koyabilmek ve haftada 30 saati bulan yoğun bir eğitim almalarını sağlamak. 
Bizim vakfımızın da kuruluş amacı bu zaten, erken tanı ve eğitimle çocukları 
topluma, eğitim, iş ve sosyal hayata kazandırmak ve ailelerine ve topluma 
yük olmaktan çıkıp, topluma katkıda bulunacak bağımsız ve üretken bireyler 
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haline gelmelerine olanak sağlamak. Özellikle 3-5 yaş arası çok önemli! 
Otizmli çocuklarımıza ne kadar erken ve yoğun eğitim verebilirsek yetişkin 
yaşlarında o kadar bağımsız, kendine yeten, üretken, ekonomiye katkı 

yapan bireyler olarak toplum içinde yer alabiliyorlar. Bu olmadığı takdirde 
ailelerine ve devlete bağımlı yaşamak zorunda kalmaları hem aileleri hem de 
devlet için ağır ekonomik sorunları da beraberinde getirebiliyor. 


Vakıf olarak öncelikli hedefleriniz neler? 

Tohum Otizm Vakfı olarak ülkemizdeki otizmli çocuklara ve ailelerine 
daha fazla ulaşabilmek istiyoruz. Bu çalışmaları hayata geçirebilme için 
bizim gibi sivil toplum kuruluşlarının kaynak yaratma zorunluluğu var. 
Geleneksel hale gelen ve bu sene 10. yaşını kutlayan Yılbaşı Alışveriş 
Şenliğimiz de sürdürebilir bir kaynak yaratma modeli olarak gelirlerimizin 
önemli bir kısmını oluşturuyor. İsteyen herkesin giriş ücretini ödeyerek 
ziyaret edebileceği “Yılbaşı Alışveriş Şenliği'miz 22 ve 23 Kasım günlerinde 
10:00-21:00 saatleri arasında Four Seasons Hotel at the Bosphorus'a 
gerçekleşecek. Bu etkinliğinin gelirinin tamamı eğitim bursuna ihtiyaç 
duyan otizmli çocuklara ve yurt çapında eğitim alabilmelerini sağlayacak 
projelere aktarılacak. 

Bu vesile ile başta Şamdan Plus Dergisi olmak üzere; Yılbaşı Alışveriş 
Şenliğimizin hayata geçmesinde çok önemli rol oynayan tüm 
gönüllülerimize, kurucularımıza, destekçilerimize, katılımcı firmalara, 
sponsorlarımıza, çok değerli konuşmacılarımıza, iş, sanat ve cemiyet 
hayatından sepet yapan destekçilerimize, çocuk ve genç gönüllüler 


“GELENEKSEL HALE GELEN VE BU SENE 
10. YAŞINI KUTLAYAN YILBAŞI ALIŞVERİŞ 
ŞENLİĞİMİZ DE SÜRDÜREBİLİR BİR 
KAYNAK YARATMA MODELİ, OLARAK 
GELİRLERİMİZİN ÖNEMLİ BİR KISMINI 
OLUŞTURUYOR.” 


grubumuza ve bu etkinliği daha iyi duyurmak için çalışan değerli basın 
mensuplarımıza ve sosyal medyada bize destek olan gönüllülerimize çok 
teşekkür etmek istiyorum. 


Yılbaşı Alışveriş Şenliği'ne hangi firmalar destek veriyor? 

Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin hayata geçmesi için bu 
sene Kiehl's ana sponsor ve Turkcell co-sponsor olarak bize çok büyük 
destek veriyor. 10. yıl kutlamaları ve 10 hediye çekilişi için Boybeyi, Türk 
Hava Yollları, Four Seasons Dubai ve Sultanahmet Otelleri, Siren Ertan 
İstanbul, Avusturya'daki Vivamayr Detoks ve Sağlık Merkezi, Ressam 
Didem Yağcı, Bell&Ross, Kwanpen, Felekşan Onar, Kürşat Başar ve 
Orkestrası çok değerli katkıları ile yanımızda olacak. Etkinliğimize destek 
veren; AHK Worldwide ve AGT”ye, ulaşım konusunda ziyaretçilerimizi 
rahatlatan Navette ve BiTaksi'ye, medya desteğini üstlenen Karnaval Media 
Group'a da ayrıca çok teşekkür etmek istiyorum. 


BETÜL SELCEN ÖZER 
“Büyük bir 
farkındalık yarattık” 


Bu sene 10. yaşını kutlayacağınız “Yılbaşı Alışveriş Şenliği”nizden 
bahseder misiniz? 

14 yıldır otizmli çocuklara ve ailelere hizmetlerimizi ulaştırabilmek 

ve faaliyetlerimizi devam ettirebilmek için birçok kaynak yaratma 
etkinliklerimiz oldu. En önemlisi kesintisiz olarak düzenlediğimiz Yılbaşı 
Alışveriş Şenliğimiz. Otizmli çocuklar yararına 10 senedir düzenlediğimiz 
Yılbaşı Alışveriş Şenliği; çalışmalarına sürdürülebilir kaynak yaratması ve 
ekonomik katkısının yanı sıra; otizm konusunda farkındalık yaratan önemli 
ve özel bir etkinlik. Ziyaretçiler, seçkin ve özel 120'yi aşkın markadan 
alışveriş yapabilecek, uzmanlardan kişisel gelişim söyleşileri dinleyebilecek, 
gurme lezzetlerin olduğu zengin büfemiz, 10. yıl kutlamalarımız ve 10 özel 
hediye çekilişimize katılarak keyifli bir gün geçirecek. 


Yılbaşı Alışveriş Şenliği'nin otizmli çocuklara katkısı nedir? 

Hepimiz kazan-kazan deyimini çok iyi biliriz. Bizim etkinliğimiz kazan- 
kazan-kazan, yani 3 kazanını olan ender organizasyonlardan biri... Yani 
*win-win değil, “win-win-win! Peki, kim bu kazananlar? Katılımcı firmalar, 
ziyaretçiler ve otizmli çocuklar... 

Katılımcı firmalar; hem vakfa destek verirken hem de ürünlerini nezih bir 
ortamda sunma ve satma şansını yakalayıp, hedef kitlelerine uygun tüketici 
ile buluşuyorlar. Etkinlik sayesinde henüz mağazaları olmayan firmalar, 

ilk marka lansmanlarını yapma imkanı buluyorlar. 2 gün boyunca en az 3 
bin ziyaretçiye markalarını tanıtma, satış yapma imkanına sahip oluyorlar. 
Birçok firma bir aylık cirosunu bu etkinlik sırasında yapıyor. Etkinliğe gelen 
ziyaretçiler yüzde 90'ı en az bir ürün alarak ayrılıyor. Yani etkinliğimiz 
ekonomik katkı ve canlılık sağlıyor. 

Ziyaretçiler; takıdan giyime, dekorasyondan tekstile, mücevherden 
kozmetiğe, aksesuar, antika gibi çeşitli birçok konuda geniş bir ürün 
yelpazesini bir arada bulabilme imkanına sahip oluyor. İstanbul'un ulaşım 
açısından çok farklı semtlerindeki firmaların hepsini bir arada bulabiliyorlar. 
Bilinen firmaların yanı sıra, yeni çıkan markalarla tanışma şansını 
yakalıyorlar. Hem kendileri hem de yakınları için yılbaşı hediyeleri alırken 
otizmli çocukların eğitimine de katkıda bulunmuş oluyorlar. 

Etkinlik sayesinde; eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara ve eğitim 
projelerine destek sağlanıyor. Otizmli çocuklar ve aileleri için sorunlarının 
hatırlandığı ve farkındalık yaratılan bir etkinlik oluyor. 


Birçok dernek alışveriş şenliği düzenliyor, sizin farkınız nedir? 
Özellikle vurgulamak isterim ki; düzenlediğimiz Yılbaşı Alışveriş 
Şenliği'nin giriş ücretleri, katılımcı firmalardan sağlanan gelir, seminer, özel 
tasarım yılbaşı alışveriş sepet ücretlerinin ve çekiliş biletlerinin tamamı, 
eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara ve yurt çapında eğitim 
alabilmelerini sağlayacak projelere aktarılıyor. 

Tohum Otizm Vakfı tarafından; 2006 yılından bu yana geleneksel olarak 
düzenlenen Yılbaşı Alışveriş Şenliği, sürdürülebilir bir kaynak yaratma 
modeli olmuştur. Tohum Otizm Vakfı'nın bugüne kadar gerçekleştirdiği 
Yılbaşı Alışveriş Şenliği etkinliklere toplam 502 firma katılmış, 7 bin 584 
biletli kişi ziyaret etmiş ve otizmli çocuklar için önemli kaynak yaratılmıştır. 
Yaratılan bu kaynak; 245 otizmli çocuğun 1 yıllık destek eğitim burs 
masraflarının karşılanması, 13 bin 637 öğretmenin ve 90 bin 908 ailenin 
otizm konusundaki eğitimlerine destek olunması, otizmli çocuklara 

eğitim veren 53 devlet okuluna 1 yıl boyunca öğretmen eğitimleri vermesi, 
müfredat ve materyal desteği sağlamasına eşdeğerdir. 
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AHU ORAKÇIOĞLU, AYŞE KUCUROĞLU, SİNEM KANRAN PARLAK 
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, Bir Dilek projesine imza attı. Hayati 


© ÇOCUKLARIN DİLEKLERİNİ 
- GERÇEKLEŞTİRECEKLER 


BİR DİKİŞ MAKİNESİ 
MARKASI, BİR DİLEK TUT 
DERNEĞİ İLE ORTAKLAŞA 
GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 
PROJESİY LEÇ .OCUKLARIN 
DİLEKLERİNİ HAYATA 
GEÇİRECEK 


ikiş makinesinin 
mucidi Singer, 
sosyal sorumluluk 
projeleri ile adından 
söz ettirmeye devam 
ediyor. Marka, bu 
kez Bir Dilek 'Tut Derneği ile birlikte 
“Singer ile Her Destek, Gerçekleşen 


tehlikesi bulunan hastalıklarla 
mücadele eden çocukların hayallerini 
gerçekleştirmek amacıyla hayata geçen 
projeye sanat ve cemiyet hayatından 
birçok ünlü isim destek verdi. Ayşe 
Kucuroğlu, Ahu Orakçıoğlu, Ayşe 
Tolga, Bengü, Derin Talu, Ezra ve 
Tuba Çetin, Gamze Keçeli, Mert 
Vidinli, Naz Elmas ve Özlem Yıldız; 
“Singer ile Her Destek, Gerçekleşen 
Bir Dilek projesi için çok özel 
tasarımlar hazırladı. Elde edilen 

gelir ise Bir Dilek Tut Derneği'ne 
aktarılarak çocukların dileklerini 
gerçekleştirmek üzere kullanılacak. 


-SONER GÖMLEKSİZ 


gi: 
GAMZE KEÇELİ 
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MAKİNESİNDE YAPTIGI 
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CEYLAN ÇAPA (XXX 


DENİZ KIYISINDA. : 
YAŞAM BAŞLADI. 


ATAKOY'DE HAYATA fi LJ 
GEÇİRİLEN SEAPFARI | 
ATAKÖYÜN 
LANSMANI IÇIN 
DÜZENLENEN 
BRUNCİTTA BULUŞAN 
CEMİYETİN UNLU 
, İSİMLERİ PROJENİN 
ILK EV SAHIPLERL İÇİN 
ÇEŞLLEHEDİYELER 
HAZIRLADI 
enizin 
kıyısında, 
sonsuz mavi ve 
yeşile uzanan 
yaşam alanları 
ile şehrin 
içinde, hayatın zirvesindeki 
SeaPearl Ataköy'de yaşam 
başladı. Bu tatlı heyecanı 
paylaşmak üzere projenin satış 
ofisinde düzenlenen davette, 
cemiyet dünyasından ünlü isimler 
buluştu. Ünlü isimler, denize 
sıfır konumdaki satış ofisinde 
düzenlenen brunch etkinliğinde 
projenin sahip olduğu konuma 
ve ayrıcalıklarını çok beğendi. 
Brunch'ın ardından yapılan 
workshop'ta, SeaPearl Ataköy'ün 
ilk etabında yaşayacak ev 
sahipleri için birbirinden güzel 
çiçek çelenkleri tasarlayan ünlü 
isimler keyifli bir gün geçirdi. 
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PETEK ERTÜRE 
DAVETE KATILAN KONUKLAR, 
BRUNCETTAN SONRA YAPILAN 

WORKSHOP'TA, Y ENİ İğ SAHİPLERİ İÇ İN 


ÇİÇEK ÇELENKLERİ TAS, ARLARKEN 
EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRDİ. 


SERAP SARI 


SİTARE KALYONCUOĞLU 


BEGÜM ş 
KARAMAHMUTOĞLU 
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gerçekleştirdiği galada, bu sene yapımcı 
İ George Lucas ve ünlü sanatçı Mark Bradford 
8 onurlandırıldı. Kırmızı halıda şıklık yarışının 
8 yaşandığı geceye katılan ünlü isimlerin 


& tercih etti. Gucci markaevinin sahibi olan 
XX François-Henri Pinault ve eşi Selma Hayek, 


| -BADE ÇAKAR 


biat 


SALMA HAYEK.FRANCOJS HENRİ PINAULT 


DÜNYA YILDIZLARI 
GALADA BULUŞTU 


HER SENE GELENEKSEL OLARAK DÜZENLENEN 
LACMA SANATFFILM GALASI, GEÇTIGIMIZ HAFTA 
HOLLYWOOD YILDIZLARINDAN SANAT VE MODA 

DUNYASINA BIRÇOK UNLU ISMI BIR ARAYA 
GETIRDI 
ünyaca ünlü yıldızlar ile sanat 
ve moda dünyasının önde 
gelen isimleri geçtiğimiz 
hafta LACMA Sanat*Film 
Galası'nda bir araya geldi. 
Los Angeles County 
Museum of Art'ın Gucci sponsorluğunda 


birçoğu, gecenin sponsoru ve moda dünyasının 
dev isimlerinden Gucci'nin tasarımlarını 


gecede ev sahipliği yapan isimler arasındaydı. | Ne iğ 


NAOMİ CAMPBELL KA 


BRADFORD 


iii FİLM mi 


KIM KARDASHIAN WEST 


MELLODY HOBSON. 
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“— JOHNSON 


LACMA SANAT: FILM 
GALASPNIN BU YILKI ONUR 
KONUKLARI RESSAM MARK 

BRADFORD VE YAPIMCI 
GEORGE LUCAS OLDU. 


KERRY WASHINGTON 
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BEHATI PRINSLOO 


DUNYACA UNLU ISİMLERİN 
YOGUNILGI GÖSTERDİĞİ | 
GALADA HER ZAMANKI GIBI 
KONUKLAR ŞIKLIKLARIYLA 
DIKKAT ÇEKTİ. 
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ROSİE HUNTINGTON-WHİTELEY 
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JANE FONDA i 
.GUÇCENİN EV 
SAHİPLİĞİNDE YAPILAN 
GECEYE, HOLLY WOOD'UN 
DEV İSİMLERİ KATILDI. 


TOM For ELİME LE 


ANNABELLE 
WALLIS 


i V 
AMY ADAMS, “EE 
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BURAK ALGAN, ELİF AKTUĞ, NİHAN YARDIMCI.KAAN ÇETİNKAYA 
a <a o, Gİ EE Z sai ŞEN 


YENİ SERGİYE 
DAVETLİ 
AÇILIŞ 


ÇAĞDAŞ SANATIN 
ULAŞILABİLİR OLMASINI 
MİSYON EDİNEN BE ART 
GALLERY, RESSAM NİHAN 

YARDIMCI ÇETİNKAYA'NIN 
“REFRESH MY MEMORY 
BAŞLIKLI RESİM SERGİSİNE EV 
SAHİPLİĞİ YAPIYOR 


ihan Yardımcı Çetinkaya'nın 
kendi kişisel tarihini 
kolektif bir bilinçle tuvale 
taşıdığı “Refresh My 
Memory başlıklı resim 
sergisi, geçtiğimiz hafta 
Be4 Art Gallery'de düzenlenen bir kokteyl 
ile açıldı. Galerinin kurucularından gazeteci 
Elif Aktuğ'un ev sahipliğinde gerçekleşen 
açılış kokteyline iş, sanat, medya ve cemiyet 
hayatından tanınmış birçok isim katıldı. 
Kokteylin hemen ardından başlayan after 
party, DJ Ali Şahinbaş-Fuchs'un eğlenceli 
müziğiyle geç saatlere kadar devam etti. 
Sergide yer alan 30 eser, açılıştan iki 
saat önce gerçekleştirilen öngösterim ile 
koleksiyonerlere tanıtıldı. Sergi, 25 Kasım'a 
kadar Be4 Art Gallery'de çağdaş sanat 


tutkunlarının ziyaretine açık olacak. 


ğ SİBELFERRUH 
FULİN-MURAT AKSU KARAKAŞLI 
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ASLI BERKER 


BE4 ART GALLERY'NIN 
KURUCULARINDAN 
ELİF AKTUÇCUN 
EV SAHIPLIGINDE 
GERÇEKLEŞEN DAVETE, 
pe) ÜSTÜNKAYA, ESRA KAKTÜS CEN (İYETİN UNİ 
ISIMLERI KATILDI. 


PEKSAYAR 


e | 


DEFNE KAYALAR, NİHAL YALÇIN, MERT FIRAT, ŞENER ŞEN, ÇİĞDEM SELIŞIK ONAT, ONUR ÜNSAL, RUHSAR ÖCAL 
JR Epe: gj WE Er ; 


“YOL AYRIMINDA 
BIR ARAYA GELDİLER 


AHU YAĞTU 
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BAŞTA ŞENER ŞEN OLMAK 
ÜZERE TÜRK SİNEMASININ 
ÖNEMLİ İSİMLERİNİ 

BİR ARAYA GETİREN. 

“YOL AYRIMP FİLMİNİN 
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 
GERÇEKLEŞEN GALASINA 
SANAT İŞ VE CEMİYET 
DÜNYASINDAN ÜNLÜ 
İSİMLER KATILDI 


ürk sinema tarihinin 

efsane yönetmeni Yavuz 

Turgul ve usta oyuncusu 

Şener Şen'i yedi yıl 

aradan sonra buluşturan 

“Yol Ayrımı' adlı sinema 
filminin galası, geçtiğimiz hafta Kanyon 
AVM'de gerçekleşti. Galaya, Cem Yılmaz, 
Ahu Yağtu, Ozan Güven, Zafer Algöz, 
Kıraç, Haldun Dormen gibi birçok ünlü 
isim de katıldı. Yedi yıl aradan sonra 
sinema perdesinde boy gösteren Şener Şen, 
“Yedi yıl aradan sonra beğenebileceğim bir 
senaryo çıktı. Çok kıymetli oyuncularla 
birlikte olduk. Beğendiğim bir senaryo olsa 
her hafta film yapacağım” dedi. Filmde rol 
alan bir diğer isim Cem Yılmaz ise “Yavuz 
Turgul ve Şener Abi'nin yeri bizde çok 
önemli” dedi. Film, izleyenlerden tam not 


aldı. -MEHMET ÜSTÜNDAĞ 


MEHMET-ARZUM ONAN ASLANTUĞ 


CEMRE KEMER 


BAŞTA ŞENER ŞEN OLMAK ÜZERE 


TÜRK SİNEMASININ ÖNEMLİ 
İSİMLERİNİ BİR ARAYA GETİREN 
“YOL AYRIM FİLMİ GALASI, ÜNLÜ 

İSİMLERİ BULUŞTURDU. 


SERENAY AKTAŞ 


“SAMİM BAKİ 
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İ 


GALA DAVETİ | | gifi 


YILIN MERAKLA BEKLENEN RC )MANTİK yi 
KOMEDİ FILMI MUTLULUK ZAMANININ 
. Ky p 
Wi 
romantik komedi filmi “Mutluluk Zamanı'nın 
bu özel günlerinde ünlü dostları yalnız 


| “GALASINA SANAT İŞ VE CEMİYET 
DUNYASINDAN UNLU ISIMLER KATILDI 
Için Sangu, Barış Arduç ve Cengiz Bozkurt'un 
başrollerini paylaştığı, yılın merakla beklenen 
gala gecesi Kanyon'da görkemli bir davetle 
k gerçekleşti. Elçin Sangu ve Barış Arduç'u 
bırakmadı. Film, galaya katılan seçkin konukların büyük 
beğenisini topladı. Yapımını NuLook'un, yapımcılığını 
Muzaffer Yıldırım'ın yaptığı, yönetmenliğini Şenol 
) 9 Sönmez'in, senaryosunu ise ünlü oyuncu Buğra Gülsoy ve 


Ali Erkan Ersezer'in kaleme aldığı film, davetlilerden tam 
not aldı. -MEHMET ÜSTÜNDAĞ 
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AHMET-AYŞEGÜL HOTİÇ A 
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FİLMİN OYUNCULARI BARIŞ ARDUÇ, ELCİN 
SANGU, CENGİZ BOZKURT, DİLSAD SİMSEK VE 

i DİLA BAYRAK KIRMIZLLALIDA YÖNETMEN 
| SENOL SÖNMEZ İLE POZ VERDİ. 


MELİS ÖZER © 


SEDEF AVCI 


t 


MERT FIRAT | a ONUR BÜYÜKTOPÇU, NERGİS KUMBASAR CEM YILMAZ 
| — aaa II, 
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10. YIUNI 
KUTLADI 


IŞ KADINI VE MODA 
TASARIMCISI GUNSEL ULKU, 

, MARKASININI0.YILINI, 
NIŞANTAŞINDAKI THE MUSEDA 
VERDİĞİ PARTİYLE KUTLADI 

arılı iş kadını ve moda tasarımcısı 
Günsel Ülkü, markasının 10. 
yılını, dostlarına verdiği bir 
davetle Nişantaşı'ndaki The 
Muse'da kutladı. Cemiyet 
hayatının ünlü isimlerinin 
katıldığı davette, Günsel Ülkü'nün İtalya başta 
olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Ortadoğu'da 
birçok noktada satışa çıkacak olan couture 
koleksiyonu sergilendi. 2018 Ocak ayında 
Amerika'da satışa sunulacak modellerin de ön 
tanıtımı yapıldı. Davete katılan konuklar yeni 
koleksiyonu çok beğendi. Bol bol alışveriş de 
yapan davetliler, Nişantaşı'nın yeni mekanı 
The Muse'da keyifli saatler geçirdi. Şirketinin 
10. yılında yeni bir alan olarak açtığı www. 
trendylifeclub.com isimli yeni yaşam trendleri 
sitesini de dostlarıyla paylaşan Günsel Ülkü, 
başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. 


İSMET ALPAGUT 
İİ, 2 


DOSTLARIYLA 
BİRLİKTE PASTA 
KESEREK BAŞARISINI 
KUTLAYAN GÜNSEL 
ÜLKÜ, YENİ 
KOLEKSİYONUNU DA 
DOSTLARINA TANITTI. 


NAZAN CİHAN 
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İSMET YILMAZ, İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN:SOY 
BAKANI OSMAN AŞKIN BAK, VAİMUSİ 
AİLESİ” ELERİNİN KA 


A ( 
(e ei) 


DUAYEN İŞADAMI AYDIN AYAYDIN, KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE 
BABALARI MERHUM MEHMET AYAYDIN ADINA, MARDİN'İN DERİK 
İLÇESİNDE BİLGİSAYAR DONANIMLI BİR İLKOKUL YAPTIRDI 


ekstil dünyasının duayen Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı 

isimlerinden Aydın Ayaydın, Osman Aşkın Bak, Mardin Valisi Mustafa 

kardeşleriyle birlikte merhum Yaman ve Ayaydın Ailesi'nin üyelerinin 

babaları Mehmet Ayaydın katıldığı törenle gerçekleşti. Geçen sene 

adına, memleketi Mardin'in PKK'nın hain saldırısı ile şehit olan Kaymakam 

Derik ilçesinde 24 derslikli, Muhammet Safitürk'ün görev yaptığı Derik'te, 
bilgisayar donanımlı bir ilkokul yaptırdı. yeni Kaymakam Hakan Kafkas'ın bizzat 
Mehmet Ayaydın İlkokulu'nun açılışı, Milli ilgilendiği okulun açılışında Ayaydın Ailesi 
Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İçişleri Bakanı misafirlerini en iyi şekilde ağırladı. 


DERYA, AYDIN AYAYDIN, PINAR AYAYDIN-MURAT TALAY 


Ü € URAT TALAY, DERYA, 
OĞLU, ERDAL AYAYDIN, M — 
İN AYAYDIN, PINAR AYAYDIN TALAY, NEJDET AYAY 


MARDİN'İN DERİK İLÇESİ'NDE 6 
YIL ÖNCE KENDİ ADINI TAŞIYAN 
ÖĞRETMENEVİ YAPTIRAN 


, AYDIN AYAYDIN, 6 KARDEŞİN 
İLKOKULU OKUDUGU DERİK'TE 
BU KEZ ILKOKUL YAPTIRDI. 


| CEYLAN TÜRKOĞLU, ERDAL, DERYA AYAYDIN 
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HAKAN KAFKAS, AYDIN, YALÇIN AYAYDIN 


SERRA KOCACIKLIOĞUU, SİBEL MERT, DANNA LEESE 


YENİ YAŞA 
EĞLENCELİ PARTİ 


CEMİYET HAYATININ 
ÜNLÜ İSİMLERİNDEN. 
BİRİ OLAN ARTE TAHİR, 
YENİ YAŞINI YAKIN 
ARKADAŞLARIYLA 
BİRLİKTE KUTLADI 


rte Tahir, yeni yaşına 

geçtiğimiz hafta 

eğlenceli bir parti 

ile “merhaba” dedi. 

İstanbul'un yeni 

after club'ı Small'da 
gerçekleşen doğum günü partisinde 
Arte 'Tahir'i yakın dostları yalnız 
bırakmadı. Cemiyet hayatından ünlü 
isimlerin katıldığı doğum günü renkli 
anlara sahne oldu. Arte Hanım, bütün 
gece misafirleriyle yakından ilgilendi 
ve geldikleri için teşekkür etti. DJ 
performansı ile bütün gece eğlenceli 
zaman geçiren misafirler, saat 00.00'da 
Arte Tahir'e hediyelerini vererek, 
yeni yaşını kutladılar. İşletmeciliğini 
Sibel Mert'in yaptığı kulüpte partiye 
katılanlar hem müziğin hem de 


i N m eğlencenin keyfine vardı. 
ŞEBNEM DIİNÇGOR, MELİH OZKAN 
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EBRU AKEL SANCAK, TAYGUN GÜNAY, SUZAN BEYAZIT, NAZLI ULUMERİÇ 


KIYAFETLERİNİ 
BAĞIŞLADILAR 


ÜNLÜ MARKALARIN TOG . 
İŞBİRLİĞİYLE YAPTIĞI KIYAFET BAĞIŞ 
KAMPANYASININ TANITIMINDA 
YARDIM YARIŞI YAŞANDI. CEMİYETİN 

i ÜNLÜ İSİMLERİ KAMPANYANIN ÖNCÜSÜ 
OLARAK KIYAFETLERİNİ BAĞIŞLADI 


wi GN igros, Ariel 
* SAVE ve Toplum 
sem Gönüllüleri Vakfı 
zl (TOG) işbirliği 
ile bu yıl altıncısı 


düzenlenen 
“Kıyafet Bağış Kampanyası'nın 
lansmanı, Ebru Akel Sancak'ın 
moderatörlüğünde Nişantaşı Nopa'da 
gerçekleşti. Panelde P&G Türkiye 
ve Kafkasya Markalar Direktörü 
Taygun Günay, Migros Ticaret A.Ş. 
Pazarlama Direktörü Aysun Zaman 
ve TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanı 
Suzan Bayazıt kampanyanın detayları 
hakkında bilgi verdi. Kampanya ile 
Migros Mağazaları'nda toplanan, Ariel 
ile yıkanıp temizlenen kıyafetlerin, 
TOG tarafından 10 şehirde 10 bin 
çocuğa ulaştırılması hedefleniyor. 
Etkinliğe katılan ünlü isimler, 
TÜLİN kampanyaya öncü olarak kıyafetlerini 
Ş SAHİN, bağışladı. 


İ ZEYNEP ÜSTÜNEL 
> e İP 
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EMRE ALTUĞ 


ORGAN BAĞIŞININ 
ÖNEMİNİ ANLATTI 


rgan Bağışı Haftası sebebiyle, organ bağışı 

konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla 

Organ Nakli Koordinatörleri Derneği 

(ONKOD), Astellas desteğiyle bir etkinlik 

düzenledi. Etkinlikte “Organ nakli bir gün 

sizin için de gerekebilir. Organ bağışı iyiliği 
bumerang gibi size dönsün, donörse senindir!” mesajıyla atılan 
bumeranglar organ bağışının önemini gündeme taşındı. Toplantı 
sonrası sanatçı Emre Altuğ ve beraberindeki heyet organ nakline 
dikkat çekmek için bumerang attı. 


LONDRA'DAN İKİ 
ÖDÜLLE DÖNDÜ 


ünyaca ünlü otel zinciri Fairmont, İstanbul'un 

en merkezi noktalarından Mecidiyeköy'de açtığı 

oteliyle ilk uluslararası ödüllerini aldı. Dünyanın en 

iyilerini belirleyen ve küresel turizm endüstrisinin 

önemli etkinliklerinden biri olan The International 

Hotel Awards kapsamında gerçekleştirilen ödül 
töreninde Fairmont Ouasar İstanbul, “Türkiye'nin en iyi şehir oteli' ve 
“Avrupa'nın en iyi şehir oteli" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Londra'da 
gerçekleştirilen törende ödül, Fairmont Ouasar İstanbul'un Genel 
Müdürü Kai Winkler'a takdim edildi. 


I 
YE 


, m 
MURAT, AYSE Mİ MİNA, ALİ KERİM ERSOY, iza ULUSOY, NİSA ERSOY 


KIPKIRMIZI BİR GECE 


Atlasglobal, kurumsal rengi kırmızıdan yola çıkarak 


Kurulu Başkanı Murat Ersoy ve eşi Elexus Otel Yönetim 


ve havacılık dünyasının önde gelen isimleri, seyahat acenteleri temsilcileri ve 


lobal havayolu şirketi olma vizyonuyla büyümesini sürdüren 


gerçekleştirdiği “Red Night partisinin bu yıl beşincisini yaptı. 
Ortaköy'deki Ruby Club'ta düzenlenen parti, Atlasglobal Yönetim 


Kurulu Başkanı Nisa Ersoy'un ev sahipliğinde yapıldı.'lurizm 


Atlasglobal'in iş ortaklarının katıldığı gecede misafirler, eğlencenin tadını çıkardı. 


ATÖLYEDE 
TASARIM YAPTILAR 


otiç'le tasarım yolculuğuna çıkmak 

isteyen şanslı 20 kişi Hotiç Ayakkabı 
Tasarım Atölyesi'nde buluştu. Hotiç 
Marka Direktörü Mukadder Şimşek, 
Tasarım Direktörü Berat Hotiç Mutuşoğlu 
ve tasarım ekibinden Esra Çakır, Eda 
Mutuşoğlu ve Murat 
Deniz, Hotiç'in 
hikayesini davetlilere 
anlattı. Ayakkabı tasarım 
süreçlerini görüp 
deneyimleyen katılımcılar 
kendileri de tasarım 
yaptı. Son yılların öne 
çıkan sneaker trendi 
üzerinden çalışma yapılan 
atölyede bir araya gelen 
katılımcılar, sneaker 
tasarım sürecine ait bir 
film eşliğinde kendi 
sneaker tasarımlarını 
hazırlamış oldu. 
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SlULİO 


Fashion # Red Carpet # Celebrities # Travel # Gusto # Health 
* Beauty # Movies # Music # Art # Auto # Mr. Tech # Shopping 


FASHION / Kime daha çok yakışmış? 
BADE ÇAKAR bade.cakar©&sabah.com.ir 
KENDAL JENNER ERDEM TASARIMINI, NICOLE KIDMAN 

VE LAURA BAILEY KIRMIZI HALI STILI 

OLARAK TERCİH ETTİ. BAILEY'DE 

YERLERE SURUNEN ELBİSENİN 

KIDMAN'DA BILEKTE BITMESİNİ SEVDİK. 

BATLEY'NIN SAÇ-MAKYAJ STILINI VE 

ÇANTA TERCİHİNİ BEĞENMEDİK. 


JENNİFER | 


GARNER 


LAURA BAİLEY 


NICOLE 
KIDMAN 


KENDALI JENNER'IN 
MICHAEL KORS in 
DEFİLESİNDE GİYDİĞ 
PÜSKÜLLÜ TASARIMI 
JENNIFER GARNER, 
KIRMIZI HALI STİLİ 
İÇİN TERCİH ETMİŞ. 
İKİ İSİM DE TASARIMI 
BENZER SEKİLDE 
KOMBİNLESE DE, 
GARNER'IN ZARİF 
MAKYAJI VE SADE 
SAÇLARINI ÇOK 
BEĞENDİK. 


BELLA HADID 


GÖLGEDE BIRAKTI, 
/ İKİ İSİM DE ELBİSEYİ 
İN BAŞARILI TAŞIMIŞ 
ANCAK HADID'IN 
SAC VE MAKYAJI 
DAHA ÇEKİC İBİR 
GÖRÜNÜME SAHİP, 


CHANEL TASARIMI d z 
ÇİÇEK İŞLEMELİ “ 
KAFTANI HEM i | i 
ELİZABETH OLSEN (8X5, <8 1 w ... 
HEM DE TRAÇEEM | # 
ELLIS ROSS GİYMİŞ. 
ROSS'UN FARKLI 
DESENLERİ BİR) 
ARAYA,GETİRDİĞİ 
STİLİNİ KARMAŞIK 
BULDUK. OLSEN İSE : 
KAFTANI ÖN PLANA 
ÇIKARTMIŞ. 


JENNİFER 
4 ANISTON 


FASHION 


YASEMİN ÖZİLHAN 


GIANVITO ROSSİ 


MODAYI YAKINDAN TAKIP EDIYOR 
MODA KONUSUNDA BAŞARISINI KOLEKSİYON 
HAZIRLAYARAK ORTAYA KOYAN YASEMİN, 
ÖZİLHAN, MODAYI YAKINDAN TAKİP ETTİĞİ GİBİ 
ÇOK GÜZEL DE UYARLIYOR. KENDİ TASARIMI 
GÖMLEĞİ, RUGAN ETEĞİ VE BEYAZ BOTLARI İLE 
ÖZİLHAN, MÜKEMMEL BİR STİL ORTAYA KOYMUŞ. 
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TORY 
BURCH 


IPEKYOL 


ONLARIN SEÇİMİ 


PARLAMA 
ZAMANI 


Rugan, bu sezon sadece ayakkabı ve MN 
çantalar da sınırlı değil. Rugan etek ve DEAR 
pantolonlarla stilinize iddiali bir dokunuş 


katmaya hazır olun FARKLILIĞINI 
ORTAYA KOYUYOR 

STİL DANIŞMANI DENİZ MARŞAN, HER 
ZAMANKI GIBI FARKLI STİLİNİ ORTAYA 
KOYMUŞ. RUGAN ETEĞİ, BİLEKTE 
BİTEN BOTLARI VE PELÜŞ MONTU 

İLE HEM FARKLI HEM DE ENERJİK BİR 
GÖRÜNÜME SAHİP OLAN MARŞAN, 
BİRBİRİNDEN İDDİALI PARÇALARI 
BAŞARIYLA BİR ARAYA GETİRMİŞ. 


RAG & BONE 


GİVENCHY 


ÇEKICİ SIYAH 
ESKİ MODEL YÜKSEL AK RİMER, SİMSİYAH 
BİR STİL ORTAYA KOYMUŞ. NORMALDE BU 
MONOTON BİR GÖRÜNÜM VEREBİLİRDİ 
ANCAK YÜKSEL HANIM, RUGAN 
PANTOLON TERCİH EDEREK STİLİNE İDDİALI 
BİR DOKUNUŞ KATARAK ŞIKLAŞTIRMIŞ. 


YÜKSEL AK RİMER 


DIANE VON — 
FURSTENBERG BELLA HADID 


77777202 


ALEXANDER 


MISSONI MCGUEEN 


aaa 


VEE 
ES 
yese EEE < 


b 
“EŞ 


VETEMENİS 


gr a, 
STIL ÖNERİSİ 
TRİKO ELBİSELER 
BIRKAÇ SEZONDUR 
POPULER. BU SEZON 
We SPOR ÇİZGİLERDEN ÇIKAN 
8 VEZARİF KESİMLERE 
GEÇİŞ YAPAN TRİKO 
ELBİSELER HEM 
GÜNDÜZ HEM DE 
GECE STİLİ İÇİN 
ÇOK UYGUN 


SONBAHAR (O 
ZARAFETİ 


Ince trikolar, bu sezonun en hit 
parçalarından... Özellikle triko elbiseler, 
sezonun vazgeçilmezleri olmuş durumda! 
Uygun vücut hatlarında harikalar yaratan 

CHRISTLAN triko elbiseler, zarif bir stil için birebir 
LOUBOUTIN 


BVLGARI 
SAINT 


LAURENT 


e PANDORA 
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FASHION 


YANLIŞ 
SEÇİMLER 


—— 
— —— 


ŞİRİN EDİGER 
FAZLA İDDİALI 
OLMA ÇABASI 


ŞİRİN EDİGER, FARKLI 
TARZI İLE HER ZAMAN 
DİKKAT ÇEKEN BİR İSİM 
ANCAK BAZEN FAZLA 
ZORLAMAK DOĞRU 
OLMUYOR. ERDEM 
SWEATSHIRT'Ü VE DERİ 
ETEĞİ İLE SPOR BİR ŞIKLIĞA 
SAHİP OLMAYA ÇALIŞAN 
EDİGER, STİLİNİ BU ŞEKİLDE 
BIRAKMALIYDI. ANCAK 
SAÇINA TAKTIĞI FULARI 
VE PARLAK DİZÜSTÜ 
ÇİZMESİ İLE GEREKSİZ BİR 
ABARTIYA KAÇMIŞ. 


SERAP SARI 
MARKA ÇÖZÜM DEĞİL 


DÖNEMİN TRENDLERİNİ VEYA POPÜLER 
MARKASINI BAŞTAN AYAĞI GİYİNCE 
.ŞIK OLUNACAĞI DÜŞÜNCESİ MAALESEF 
İNANILANIN AKSİNE TAMAMEN YANLIŞ. 
, GUCCI, İDDİALI TASARIMLARIYLA HEM 
DÜNYADA HEM DE CEMİYET HAYATINDA 
EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKALARDAN 
BİRİ. ANCAK BU TASARIMLARI HERKES 
KOLAY KOLAY TAŞIYAMAZ! SERAP 
HANIM, TRİKO HIRKA-PANTOLON 
TAKIMINI, TAKIM OLARAK GİYMEK YERİNE 
SADECE HIRKAYI TERCİH ETMELİYDİ. SADE 
BİR JEAN VE BLUZUN ÜSTÜNE GİYEREK 
HIRKANIN HAKKINI VEREBİLİRDİ. 


sını 14111” 
TEMALI saral Şem güven HOKNA 


“ının gisiaçitın 


SERXAN KUM gayın Ardı a1) Çaraını» TTRMALU 


CUMARTESİ 20.00 


G(w 


va 
—.. ru © verm - 


PEYMAN UMAY 
“Çok çalışırsanız 
karşılığını 


alıyorsunuz” 


New York'ta yn defileyle dikkatleri üzerine 


çeken Peyman Umay, başarılarını The Fashion 

Group International'ın “Rising Star” ödülüyle 

pekiştirdi. Umay ile Istanbul'da buluşup moda 
yolculuğunu konuştuk 


RÖPORTAJ NAZAN ORTAÇ nazan,ortac©sabah.com.ir 
FOTOĞRAF KAAN TÜRKER 
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ew York'ta yaşayan genç modacı Peyman Umay, Style 

Fashion Week New York kapsamında Amerikan 

Donanması'na ait bir savaş gemisinde düzenlediği defileyle 

hala gündemde... Büyük ilgi gören defilesiyle moda 

otoritelerinin dikkatini çeken Umay, Ihe Fashion Group 

International'ın yükselen yıldız anlamına gelen “Rising 
Star ödülünü kazandı. Moda dünyasında basamakları hızla çıkan ve erkek 
koleksiyonlarının yanına kadın giyimini de ekleyen modacı ile Istanbul'da 
buluştuk ve New York'taki hayatını konuştuk. 


New York'taki defileniz hala konuşuluyor... 

Bu da beni çok mutlu ediyor. Toplam 30 parçalık bir defile oldu. Calvin 
Klein, Donna Karan, 'Tom Ford markalarının yer aldığı resmi takvimdeydim, 
Her şeyi İstanbul'daki atölyelerimde yaptırdım. USS Intrepid isimli savaş 
gemisinde yaptığım defile bir ilkti. Markamın kişiye özel olması nedeniyle, 
birkaç yıldır defile yapmıyordum. Ancak hazır giyim markamın lanse 
edilmesiyle birlikte artık her sezon defile yapmayı hedefliyorum. 


Hollywood yıldızlarından sporculara, iş dünyasından müzisyenlere 
birçok ünlü ismi giydiriyorsunuz... 

Evet, markamı kurduktan sonraki iki-üç yıl içinde birçok ünlü isime 
tasarımlar yapmaya başladım. Bazıları arkadaşımdı, müşterim oldular. 
İşim gereği birçok davete katılıyorum. Yıllar önce bir davette “The Real 
Housewifes of New York dizisinin tüm kadın oyuncularıyla tanıştırıldım. 


“USS INTREPID İŞİMLİ SAVAŞ GEMİSİNDE 
YAPTIĞIM DEFİLE BİR İLKTİ, TOPLAM 
30 PARÇALIK BİR DEFİLEYDİ VE TÜM 
PARCAL ARI İSTANBULDAKİ ATÖLYEMDE 

HAZIRLADIM.” 


Birden etrafımızı kameralar sardı. Ne olduğunu anlamadan, ertesi gün 
yapımcılardan biri beni arayarak dizide Kelly'nin erkek arkadaşını 
oynamamı istedi. O zaman markam çok yeniydi, ben de New York'da 
yeniydim ve neden bilmiyorum, teklifi kabul etmedim. Aradan bir-iki sene 
kadar geçtikten sonra, tekrar gelen fırsatı değerlendirerek üç bölümde konuk 
oyuncu olarak oynadım. Şu an dizinin tüm oyuncuları arkadaşım ve aynı 
zamanda müşterim. Dizinin tüm ülkede ünlü olduğunu biliyordum ama bu 
kadar çok insan tarafından izlendiğini, bölümler yayınlanmaya başladığında 
anladım. New York sokaklarında resmen yürüyemez hale geldim. Artık 
markam da daha çok tanınmaya başladı. Müşteri listeme birçok ünlü 
oyuncu, şarkıcı, iş ve spor dünyasından önemli kişiler eklendi. Müşteri olarak 
çok değerliler ama arkadaşlıkları paha biçilemez. 


Oyunculuğa devam ediyorsunuz. Bu işin eğitimini aldınız mı? 

“Design Star, “Ihe Real Housewives of NY”, “Million Dollar Listings'and 
“The Celebrity Apprentice' gibi TV deneyimlerinden sonra, üç yıl önce “New 
York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldım ve mezun olduktan sonra 
da dünyanın en iyi oyuncu koçlarıyla workshop'lar yaptım. İkisi Türk filmi 
olmak üzere, dört filmde oynadım. Bu yıl yayınlanan "Türk filmlerinden biri 
“Aşk Uykusu”, diğeri ise New York Masal 


Amerika'ya gitmeden önce neler yapıyordunuz? 

Mersin'de doğup büyüdüm. Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi 
Harita Mühendisliği Bölümü mezunuyum. Tasarım eğitimim ise New 

York Fashion Institute of Technology'den. Şimdi aynı okulda tasarım ve stil 
dersleri veriyorum. F1.1ye ders vermek için davet edilen ilk ve tek Türk 
tasarımcısı olduğuma dair çok güzel bir mektup gönderdiler. Sigmund Freud 
Enstitüsü'nden organizasyonel davranış bilimi, davranış yönetim psikolojisi 
ve vücut dili üzerine sertifikam var. New York'ta, insanların vücut yapıları 

ve proporsiyonlari üzerine eğitim aldım. Yaptığım tasarımlar kişilerin 
renklerine ve vücut şekillerine göre kişiselleştiriliyor. 


Peki, Amerika maceranız nasıl başladı? 

Damat'ta 2.5 yıl geçirdikten sonra 2005'te Boyner Grup'a geçtim. 
Amerika'ya özel hazırladığım koleksiyonlar New York'ta ve Las Vegas Magic 
Show'da sergileniyordu. Tasarımlarıma olan ilgiden sonra, koleksiyonu 
Amerika'da satan şirketin sahibinden iş teklifi geldi. İstanbul'daki hayatımı 
bırakıp Amerika'ya taşınmak istemedim. İş için İstanbul - New York arası 
mekik dokurken, New York'ta insanlar kıyafetlerimin hangi tasarımcıya ait 


olduğunu soruyordu. Bir dergi beni New York'un en iyi giyinen erkeği seçti. 
Sürekli kullandığım çeşitli mendillerden dolayı bana 'Mr. Pocketsguare' 
ismini takmışlardı. Bu tarz deneyimler kendi markamı kurmanın zamanının 
geldiğini söylüyordu. 2011'de kendi adımı taşıyan markamı kurdum. Kişiye 
özel koleksiyonlar yapmaya başladım. 2013 yılında kişiye özel kadın ve 2015 
yılında hazır giyim erkek markalarını ekledim. New York'tan sonra ikinci 
mağazamı Aspende açtım. 


Her geçen gün başarı üzerine başarılı adımlar eklemişsiniz... 
Teşekkür ederim. Tabii ki kolay değildi. Markamı bu hale getirmeden önce 
birçok zorluklarla mücadele ettim ve yıllarımı aldı. Ama ne istediğinizi 

iyi bilip, o doğrultuda yeteri kadar çalışırsanız karşılığını alabiliyorsunuz. 
“Peyman Umay” markası ile dünyanın en önemli ve etkili insanlarını 
giydiriyorum. Ayrıca bir Türk tasarımcı olarak moda dünyasının en önemli 
ödüllerinden biri olarak kabul edilen 'Ihe Fashion Group International'ın 
erkek tasarımcı dalında “Rising Star (Yükselen Yıldız) ödülünü almaktan 
çok mutluyum. Ödülü alırken yaptığım konuşmamda yaşadığım 
zorluklardan kısaca bahsederken, “Yıllar önce insanlara hedeflerimi 
söylediğimde, bana 'rüya görüyorsun demişlerdi ama ben hiç uyumuyordum 
ki” demiştim. Bu cümle fenomen olup, birçok kişi tarafından paylaşıldı. O 
gün ve sonrasında söylediğim şey gerçekten özetliyor gecen yılları. İlginç bir 
hayat hikayesi diyebilirim. Sizi siz yapan ve kim olduğunuzu ortaya çıkaran 
şeyler, o yaşadığınız tecrübeler. İyisiyle ve kötüsüyle hayatımda başıma 
gelen her şey için ve tanıdığım her kişi için minnettarım. Hayatta size en 
çok öğreten üç şey; verdiğiniz kararlar, tanıdığınız insanlar ve okuduğunuz 


kitaplar... 


Tasarımlarınızı giyen ünlüler arasında kimler yer alıyor? 
Mickey Rourke, Jeremy Piven, Joe Manganiello, John Legend müşterilerim 
arasında. Murat Boz ve Soner Sarıkabadayı da tasarımlarımı giyiyor. 
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BEAUTY 


GAMZE 
KEÇELİ'NİN 


MAKYAJ | 
GÜNCESİ 


Güzelliğiyle her zaman ilgi 

odağı olan Gamze Keçeli'nin 
makyaj dünyasını araladık. 
Gamze Hanım ile İstinye'deki 
kuaförü No:3 Studio'da 
buluşarak merak ettiklerimizi 
de sorduk 


YAZI GÜLÇİN İŞLER FIRAT gulcin.firat©sabah.com.tr 
FOTOĞRAFLAR DENİZ TOPRAK 


emiyet hayatının en 
güzel kadınlarından 
biri olan Gamze Keçeli 
pürüzsüz teni, yeşil gözleri, 
dolgun dudaklarıyla 
makyaj dünyasını merak 
ettiğimiz ünlü isimlerimizden biri. 
Kendisiyle İstinye'deki kuaförü No:3 
Studio'da buluşarak make-up artisti Selen 
Karabulut'un yaptığı makyajı mercek altına 
aldık. Gamze Hanım makyaj yaptırmayı 
seviyor ancak onun için en önemlisi 
cildinin temiz ve nemli olmasıymış. Bunun 
için de ayda iki kere Ayşegül Saltat'ın 
kliniğinde cilt bakımına gittiğini söylüyor. 
Vazgeçemediği güzellik ürünü ise Estee 
Lauder'ın gece serumu... 
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GAMZE KARAMAN KEÇELİ, ÖZEL BİR DAVETE GİDECEĞİ ZAMAN NO3 


oLUD 


MAKE-UP ARTİSTİ SELEN KARABULUT'A MAKYAJINI YAPTIRIYOR VE KARABU LUTUN 
DOĞAL DOKUNUŞLARINI VE PRATİKLİĞİNİ ÇOK SEVİYOR. 


ŞEFTALİ TONU ALLIK 


KULLANIYOR 
“Günlük hayatımda fondöten, 
pudra gibi kapatıcılara ihtiyaç 

duymuyorum. Cildim de bu 
konuda şanslıyım ki sorunlu değil. 
Gece özel bir davete gideceğim 
zaman Shiseido Sheer And Perfect 
Fondöten, gündelik hayatımda 
ise Nars, Tinted Moisturizer 
kullanıyorum. Allıkta şeftali 
tonlarını seviyorum. Highlighter 
tercihim de Nars Hot Sand.” 


NARS/ HOT SAND 
AYDINLATICI 


SHISEIDO FONDÖTEN 


MAKYÖZU 
ANLATIYOR: 


“GAMZE HANIM, MAKYAJ 
KONUSUNDA AŞIRI DOĞALLIĞI 
SEVER, YANAKLARI KENDİLİĞİNDEN 
PEMBELEŞMİŞ GİBİ FRESH, TAZE 
GÖRÜNMEYİ SEVİYOR. KONTUR 
YAPARIM VE NEMLİ İÇERİĞİ OLAN 
ÜRÜNLERİ UYGULAYARAK TENİNİN 
ISLAK GÖRÜNMESİNİ SAĞLARIM. 
MAKYAJIN DA YAPILDIKTAN İKİ 
SAAT SONRAKİ YÜZÜNE OTURMUŞ 
HALİNİ SEVİYOR. KAŞLARI DOĞAL, 
KAŞ JÖLESİYLE TARAYARAK BELİRGİN 
GÖRÜNÜM KAZANDIRIYORUZ. ÇOK 
İNCE BİR UÇLU BİR MASKARA İLE 

ALT KİRPİKLERİNE NET DOKUNUŞLAR 
YAPARAK KİRPİK DİBİNE KALEM 
ÇEKMİŞ EFEKTİ VERİYORUZ.” 


SHIİSEIDO EYELİNER 


— 
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EYELİNER KULLANMAYI 
ÇOK SEVİYOR 


“Göz makyajında olmazsa 
olmaz ürünüm eyeliner. Ayrıca 
göz kalemini de buğulu bir şekilde 

dağıtmayı çok severim. Shiseido 
Eyeliner favorim. Göz kalemi olarak 
da Mac tercih ediyorum. Bir de rimel benim 
için çok önemli, Mac Extra Dimension'ın 
yoğunluğunu çok sevdim. Far olarak sedefli 
tonları tercih ediyorum, genellikle highlighter 
sürüyorum göz kapaklarıma.” 


MAC EXTRA 
DIMENSION 
AASCARA 


Şapı 


> a 


TERCİHİ DOGAL DUDAK TONLARI 
“Dudak makyajında bej tonlarından vazgeçemiyorum. Mac 
Kinda Sexy favorim. Dudak kalemi de uygulamayı seviyorum, 
Make Up Forever'ın 5C tonunu kullanıyorum. Dudaklarım dolgun 
olduğu için kırmızı ruju kendimde çok iddialı buluyorum ama 
başkasında çok beğenirim. Dudaklarım doğal, herkes yapılı 
olduğunu söylüyor ama bir şey yok.” 


— 
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MAKE UP 
FOREVER 
DUDAK 
KALEMİ 


MAC 
KINDA SEXY RUJ 


a 


KUZEYİN EN GÜZEL 
SEHİRLERİNDEN BİRİ 


Oslo 


Kuzey ülkelerini merak edenler için Norveç'in 
başkenti Oslo, mutlaka örülmeli. Doğa, tarıh, 
kültür ve sanatı bir arada sunan ve halkı çok 
sıcakkanlı olan Oslo'va, hevkellerle dolu parkı 
görmek için bile gitmeye değer... 


ŞERİF ERCAN serif.ercan©sabah.com.tr 
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uzey Avrupa ülkesi Norveç'in başkenti olan Oslo, üç tarafı 
dağlar, dördüncü tarafı da limanlarla çevrili bir şehir. 1049 
yılında kurulan ve Vikinglerin anavatanı olan Oslo, 14. 
yüzyılda başkent ilan edildi. Oslo limanında yer alan ünlü 
Akershus Kalesi işte bu döneme ait. Oslo iyi planlanmış ve 
son derece düzenli bir şehir. Şehrin ana caddeleri olan Karl 
Johans Gate ve Stortingsgata, birbirine paralel uzanıyor. 
Sosyal toplum bilinçleri son derece gelişmiş olan Oslolular, yanlış bir 
şey gördüklerinde hemen şikayetçi oluyor. Trafikte yayalara da ceza 
kesildiğinden sadece yaya geçitlerini kullanmak mecburi tutulmuş. Atlı 
polislerin tur attığı şehirde, bisiklet kullanımı oldukça yaygın. Norveç, 
Tokyo'dan sonra dünyanın en pahalı şehri. Oslo'da turistlere en çok satılan 
eşya, yün kazak... Norveç kazakları sadece rahat ve kaliteli değil, seçkin 
desenleriyle de diğerlerinden farklı. 
Oslo'da görmeniz gereken yerlerin başında, Akershus Kalesi ve surları, 
Çağdaş Sanatlar Müzesi, Ulusal Galeri, Norveç Direniş Müzesi, Oslo 
Katedrali, Belediye Binası, Kraliyet Sarayı, Fram Müzesi (Bygdoy 
Yarımadası), Kon-T'iki Müzesi, Norveç Halk Müzesi, Viking Gemileri 
Müzesi, Munch Müzesi geliyor. Oslo'ya gidip de Vigeland Park'a gitmemek 
olmaz. Vigeland Park, yemyeşil doğası ile öne çıkıyor. Ancak asıl özelliği, 
heykellerinden kaynaklanıyor. 500 metrelik bir yürüyüşten sonra ulaştığınız 
parkta sizi heykeller karşılıyor. İnsanlığın saf ve doğal yönünü gösteren 
yüzlerce heykelin bulunduğu park, hakikaten çok etkileyici ve benzeri yok. 
Norveçlilerin özel bir yemekleri yok. Ağırlıklı olarak deniz ürünleri ile 
besleniyorlar. Tütsülenmiş somon en önemli yemekleri. Evlerde yemek 
yeme alışkanlığı olmayan Norveçliler ağırlıklı olarak fast food ile besleniyor. 
Oslo'da tarihi binalara sahip oteller çoğunlukta. Kraliyet Sarayı'nın hemen 
arkasında bulunan Ambassadeur, işlenmiş balkon demirleri ve pembe 
cephesiyle şık ve rahat bir otel. 1847 yılında açılan Grand Hotel, Oslo'nun 
en eski otelleri arasında. Holmenkollen Park Hotel Rica da yüzyıllık oteller 


arasında bulunuyor. 


Tel Aviv 
uçuşları 


başladı 


Küresel ölçekte büyümesini 
sürdüren Atlasglobal, Ortadoğu'da 
uçtuğu destinasyonlara bir yenisi 
ekledi. Atlasglobal, İsrail'in ikinci 
büyük şehri olan Tel Aviv'e 30 
Ekim itibariyle uçuşlara başladı. 
Atlasglobal'in Tel Aviv - İstanbul 
uçuşları, Ben Gurion Uluslararası 
Havalimanı'ndan Atatürk 
Havalimanı'na salı, çarşamba, 
cuma ve cumartesi günleri, 
İstanbul - Tel Aviv uçuşları 

ise Atatürk Havalimanı'ndan 
pazartesi, salı, perşembe ve cuma 
günleri karşılıklı olarak yapılıyor. 
Uçuşlarda, ücretsiz yiyecek ve 
içecek ikramının olduğu ekonomi 
sınıfının yanı sıra business 

class sınıfıyla uçma imkanı da 


bulunuyor. 


FESTİVAL SEZONU 
AÇILIYOR 


HİNDİSTAN HER ZAMAN İLGİ ÇEKEN BİR ÜLKE OLMUŞTUR. 
BUNDA, KENDİ ÖZGÜ KÜLTÜRÜ VE YAŞAMININ YANI SIRA 
FESTİVALLERİNİN DE BÜYÜK ETKİSİ VAR. ŞUBAT AYIYLA 
BİRLİKTE HİNDİSTAN'DA FESTİVAL SEZONU AÇILIYOR. 14 
ŞUBAT'TAN 6 MART'TA KADAR ÜLKEDE BİRÇOK RENKLİ 

VE EĞLENCELİ FESTİVAL GERÇEKLEŞECEK. İÇLERİNDEN 

İKİ ÖNEMLİ FESTİVALE TÜRKİYE'DEN İLK KEZ TUR 
DÜZENLENECEK. FEST TRAVEL'İN GERÇEKLEŞTİRECEĞİ BU 
TURLAR; 12 YILDA BİR YAPILAN 'BAHUBALİ' VE 17. YÜZYILDAN 
BERİ BÜYÜK COŞKUYLA KUTLANAN 'HOLA MOHALLA”... FEST 
TRAVEL'IN AYRICA ÜLKENİN EN ÜNLÜ FESTİVALLERİNDEN 
HOJLİ FESTİVALE DE TURLARI VAR. SIRA DIŞI BİR TATİL 
DÜŞÜNÜYORSANIZ, HİNDİSTAN'IN AZ BİLİNEN BÖLGELERİNE 
YAPILACAK BU TURLAR AKLINIZDA OLSUN. 


WILCO İLE HOLLANDA TURU 


TATILBUDUR.COM, “UNLU REHBERİM” İLE 
YENI ROTALARA TURLAR DÜZENLEMEYE 
DEVAM EDİYOR. BELGESEL VE GEZİ 
PROGRAMLARI İLE TÜRK SEYİRCİSİYLE 
SAMİMİ BİR BAĞ KURAN WİLCO 

VAN HERPEN, BU KEZ SİZE BİRLİKTE 
GEZMEYİ TEKLİF EDIYOR. WILCO VAN 
HERPEN REHBERLİĞİNDE 14-17 ARALIK 
TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞECEK 
HOLLANDA TURU, AMSTERDAM'DAN 
BAŞLAYACAK. DENİZ SEVİYESİNİN 
ALTINDAKİ BU İLGİNÇ ŞEHİRDE 
GEZİLECEK VE GÖRÜLECEK ÇOK ŞEY. 
VAR. AMSTERDAM'DAN SONRA YEDİ 
SAATLİK GRAND HOLLAND TURU VAR. 
BU TURDA, ÜLKENİN YÖNETİLDİĞİ 
ŞEHİR, DEN HAAG VE AVRUPA'NIN 

EN BÜYÜK LİMANINA EV SAHİPLİĞİ 
YAPAN ROTTERDAM ŞEHİRLERİ 
KEŞFEDİLECEK. TURUN DEVAMINDA, 
İSE HOLLANDA'NIN EN GÜZEL SAHİL 
KASABALARI MARKEN VE VOLENDAM 
GÖRÜLECEK. 


Otelde ev keyfi 


Doğuş Turizm Grubu'nun yeni yatırımı ve Hyatt markasının 
Türkiye'deki ev konseptindeki ilk oteli Hyatt House Gebze 

bu ayın başında açıldı. Otel, uzun dönem konaklamalarda, 

otel konforunda ev keyfini yaşamak isteyenleri de ağırlayacak. 
Türkiye'nin ev konseptindeki ilk oteli olan 158 odalı Hyatt 
House Gebze, modern mimari özellikleri taşıyor. Her odasında 
mutfak olan otelin, günlük ihtiyaçlara cevap vermek için bir de 
marketi bulunuyor. Gebze ilçesinde yaşam bulacak otel; game 
room, havuz, fitness, business center, lounge ve yeme-içme 
alanları ile de misafirlerine sosyalleşebilecekleri alanlar sunuyor. 


ANADOLU'NUN PARLAYAN YILDIZI 


İKonva 


Benim gibi şimdiye kadar Konya'ya 
gitmediyseniz çok şey kaçırdınız demektir. 


Tarihten kültüre, bilimden yeme-içmeye kadar 


birçok şeyi bir arada sunan Konya'ya en kısa 
zamanda gitmenizi öneririm 
YAZI BÜLENT CANKURT bulent.cankurtOsabah.com.ir 
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etkilendim ve şimdiye kadar gitmediğim için kendime çok 

kızdım. Çünkü Konya harika bir şehir.'Tarih, kültür, bilim, 

yemek, kısacası ne istersen var. En kısa zamanda Konya seyahati 
yapmanızı öneririm, çok mutlu geri döneceğinizden hiç şüphem yok. Peki 
Konya'da sizi neler bekliyor? İşte cevabı... 


ABAH Yazarlar Kulübü'nün Anadolu buluşmalarının ilki, 
Konya'da gerçekleşti. Konya'da iki gün geçirdik ve deyim 
yerindeyse şehrin altını üstüne getirdik. Konya'dan çok 


BILIM MERKEZİ 

Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi Konya'da bulunuyor. 
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin şehre kazandırdığı bilim merkezinde, 
hem büyükler hem de küçükler keyifli zaman geçirebilir. Bu arada deneylere 
katılma şansınız da var. 


ECDAT PARKI 

Şehirde yeni açılan Ecdat Parkı'nı mutlaka görmelisiniz. Yaklaşık 30 milyon 
liraya mal olan parkın en önemli özelliği; Selçuklu ve Osmanlı mimarisiyle 
ecdat hatırasını yaşatması. Ecdat Bahçesi'nde; surlar içinde tarihi liman, 
gölet, boğaz yalısı, Osmanlı sokağı, seyir kulesi, Osmanlı otağı amfisi ve 
hasbahçe bulunuyor. 


447 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU VAR 


KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BİSİKLET YOLU KONUSUNDA TÜRKİYE'YE ÖRNEK ÇALIŞMALAR YAPMIŞ. 
BELEDİYE; TAM 447 KİLOMETRE BİSİKLET YOLU YAPMIŞ VE YENİ YAPILAN TÜM CADDE VE YOLLARA BİSİKLET 


YOLU İLAVE ETMEYİ SÜRDÜRECEKMİŞ. BU ARADA İSTERSENİZ BİSİKLET KİRALAYABİLİYOR VE BİSİKLETLE DE 
ŞEHRİ GEZEBİLİYORSUNUZ. 
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BEDESTEN 

Konya Büyükşehir Belediyesi, Mevlana Kültür Vadisi Projesi kapsamında 
Mevlana Türbesi yakınlarında bulunan 2 bin yıllık Bedesten'de; aynı anda 2 
bin 687 tane dükkanda restorasyon yaptırmış. Burada harika tarihi eserler 
bulunuyor. Bedesten'de tarihe tanıklık edip keyifli vakit geçirebilirsiniz. 


SILLE KOYU 

Sırada Sille Köyü var. Sille, çok uzun zaman önce Rumlar ve Türklerin 
kardeşçe yaşadığı, kız alıp verdiği, kültür alışverişinde bulundukları sevimli, 
şirin bir yerleşim yeriymiş. Sille'den kız almak, Konyalılar için bir çeşit 
gövde gösterisiymiş, kızların güzelliği de dillere destanmış. Köye gitmişken 
mutlaka alışveriş yapın; hem çok güzel şeyler var hem de çok ucuz. 


HZ. MEVLANA'NIN TURBESİ 
Konya'da gezilecek yerlerin en başında Mevlana Celaleddin Rumi'nin 
kabrinin bulunduğu türbe geliyor. Hz. Mevlana'nın türbesi, çok görkemli 
ve çok etkileyici. İçindeki Mevlana Müzesi de öyle; 
2016'da Türkiye'de en fazla ziyaret edilen müze 


unvanına sahip. 


KYOTO JAPON PARKI 

Konya'nın en ilgi çekici yerlerinden biri de Kyoto 
Japon Parkı. Japonya'dan gelen bitkilerle yapılan 
park ve içindeki Japon restoranı, Japonya'daymış 
hissi yaratıyor. Anadolu'da bir Japon parkı görmek 


MUTFAĞI DA 
ÇOK ZENGİN 


KONYA'NIN TARİHİ VE KÜLTÜRÜ 
KADAR MUTFAĞI DA ÇOK. 


hakikaten ilgi çekici. ZENGİN. ÜNLÜ ETLİ EKMEĞİNE 
Mm ; & DOYUM OLMUYOR. AYRICA 
BUYUKŞEHİR STADYUMU BAMYA ÇORBASI, TİRİT VE 


Gitmişken Konya'daki Büyükşehir Stadyumu'nu da PATLICANLI KÖZLEME KEBABINI 


görmelisiniz. 42 bin seyirci kapasitesine sahip olan ÖNERİRİM. BU YEMEKLERİ 
stadyumun etkileyici bir mimarisi var. Eğer biraz olsun YİYEBİLECEĞİNİZ ÇOK GÜZEL 


futbola ilginiz varsa üşenmeyin stadyumu da görün. 0 RESTORANLAR VAR. 
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HERKES 
BU KADAR 
ÇEKİCİ 


ve 4 Dünyanın ilk 
moda dergisi 
| MNRPERS BAZAN 


, b 4 150. yılında! 


BİR MAHALLE KASABI 


İstanbul'da kebabı ilk kez fine dining” formatı ile 
sunan ve ünü tüm dünvyava vav ılmışi Köşebaşı'nın 
kurucusu Ali Akkaş'ın oğlu Okan Akkaş, yeni 
nesil mahalle kasabı markası “Mr. Meat'i yaratarak 
İstin ede hizmet vermeye başladı 


SİNAN ÖZEDİNCİK sinan.ozedincik&sabah.com.tr 


aha önce açtıkları 'Ali Ocakbaşı” markasını kısa sürede 
Türkiye ve Avrupa'da kabul görmüş markalardan biri 
haline getiren Okan Akkaş, şimdi de “Mr. Meat” markasını 
yarattı. 33 yıllık deneyime sahip olan ünlü kasap Hüseyin 
Tanrıbuyurdu ile güçlerini birleştiren Akkaş, lezzetli 
ürünlerini Mr. Meat markasıyla İstinye'de tüketicilerle 
buluşturuyor. Mr. Meat'te etler, kesimden reyona kadar büyük bir özveri ile 
hazırlanıyor, kuru dinlendirme (dry age) tekniği ile hazırlanıyor. 
Mr. Meat, mönüsünde başlangıçlar, salatalar, ızgara ve tatlı çeşitleri ile 
zengin seçenekler sunuyor. Mönüde bulunan Lokum, Şaşlık, Şato, Spagetti 
gibi ürünlerin yanında dry age tekniği ile hazırlanan New York Strip Steak, 
Porterhouse Steak ve Club Steak, hem göze hem de damağa hitap ediyor. 
Mr. Meat'in tatlı mönüsü de başarılı. Dondurma ve tahin ile servis 
edilen kabak tatlısı, siparişlerin en başında yer alacağa benziyor. Ayrıca 
özel formülü ile taş fırında hazırlanan katmer de büyük ilgi görecek gibi. 
Anadolu mutfağının ve geleneksel ocakbaşı kültürünün değerlerine bağlı 
kalarak; değişimine öncelik eden Ali Ocakbaşı'nın yaratıcısı Okan Akkaş, 
aynı şekilde Mr. Meat'i de mahalle kasabı kültürünü kendi yorumu ile aynı 
noktalara taşımak istiyor. Okan Akkaş, 2018 sonuna kadar biri İstanbul'da, 
diğerleri Londra ve Amsterdam'da olacak, üç şube daha açmayı planlıyor. 
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Asya mönüsü 
yenilendi 


İstanbul'un en büyük oteli Hilton İstanbul 
Bomonti'de yer alan ve şehrin en popüler 
mekanlarından biri olarak öne çıkan Cloud 
34, yenilenen mönüsüyle tüm Asya mutfağı 
severlerin yeni adresi olmaya geliyor. 360 
derecelik eşsiz İstanbul manzarasıyla, 34. 
kattan İstanbul'u selamlayan Cloud 34te, 
acılı daikon ve ponzu ile soslandırılmış 
sırlanmış ton balığından, somon 

yumurtası ve trüf ile servis edilen levrek 
dilimlerine; susam, pul biber ve tatlı soya 
sosla tatlandırılmış baharatlı bonfileden, 
biber mayonez ve misket limonlu karides 
tempuraya kadar birçok özel Asya yemeğini 
deneyimleyebilirsiniz. Geniş bir sushi 


mönüsüne de sahip restoranda Havana, Çıtır 


Roll, Kaliforniya, Edo Roll, Sakaten Maki, 
Philadelphia, Fashion Roll, Dana Sukiyaki, 
Shirashi gibi sushileri yiyebilirsiniz. 

Cloud 34'ün yenilenen mönüsü yiyeceklerle 
de sınırlı değil. Yine Asya mutfağının 
esintilerini taşıyan Uzakdoğu dokunuşlu 
kokteylleri, isli kokteyller, shot'lar, dünyanın 
en iyi üzüm bağlarında şişelenen şaraplar ve 
alkolsüz kokteyller de lezzet düşkünlerinin 
müdavimi olacağı içecek mönüsünden öne 
çıkan spesiyaller arasında yer alıyor. 


ŞEKLERLE 
LEZZET ŞÖLENİ 


MÖVENPİCK HOİEL ISTANBUL'UN 
İTALYAN BAŞAŞÇISI GIOVANNI 
TERRACCIANO İLE ÜNİVERSİTE 

VE MUTFAK AKADEMİLERİNİN 
GASTRONOMİ VE MUTFAK 
SANATLARI BÖLÜMÜNDE GÖREV 
ALAN ÜNLÜ EĞİTMEN ŞEFLER, 24 
KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE 
DÜZENLENECEK OLAN 'GIOVANNI 
VE ARKADAŞLARI GECESİNDE 

BİR ARAYA GELİYOR. BAŞAŞÇI 


GIOVANNI TERRACCIANO'NU 
YANI SIRA GAZİANTEP MUTFAK 
SANATLARI MERKEZİ'NDEN 

©  DOĞAÇİTÇİ, İSTANBUL BİLGİ 

> ÜNİVERSİTESİ'NDEN ESEN BLAKE, 
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 
GABRİELE SPONZA, LE COR 

D'OR CHEF'S ATELİER'DE 

METE ALPAY VE CHEF'$ TABLE 
MUTFAK AKADEMİSİ'NDE 


N 
N 


N 


.SERKAN BOZKURT'UN ÖZEL 
TARİFLERİNİ SUNACAĞI ETKİNLİK 
AZZUR RESTAURANTTA 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK. 


Yeni sezonu açtı 


1958 yılından beri Ortaçağ döneminden kalan bir sarnıcın 
içerisinde konuklarını ağırlayan Victoria Ocakbaşı 
Meyhanesi, yeni sezonu açtı. Beyoğlu'nun en eski 
mekanlarından olan ve İstiklal Caddesi Olivya Geçidi 
Sokak'ta bulunan mekan, “Günün telaşına kapılıp, hayatın 
tadını çıkarmayı unutmayın!” sloganıyla konuklarını 
ağırlıyor. İki lafın belini kırıp, fasıl eşliğinde felekten 


bir gece çalmaya müsait ortamıyla dikkat çeken mekan, 


konuklarına keyifli bir gece sunacak. 


Victoria Ocakbaşı Meyhanesi'nde fasıl ekibi, Türk sanat 
müziğinin unutulmaz ve güncel parçalarıyla kulakların 
pasını siliyor. Mekanda ayrıca cuma ve cumartesi 
akşamları canlı müzik de dinlenebiliyor. Tüm tatları, en 
doğal halleriyle konuklarına sunan mekanda mezeler, ara 
sıcaklar, ana yemekler, etler ve kebaplardan oluşan mönüde 


her türlü alkollü ve alkolsüz içecek bulunuyor. 


TR 


KASIM AYINA ÖZEL RİSOTTO 


İstanbul'un sofistike İtalyan restoranı Gina, mevsime 
özgü malzemelerle hazırlanan zengin mönüsünü 
misafirleriyle buluşturmaya devam ediyor. Kasım 

ayının öne çıkan tatlarından "Risotto ai frutti di 
mare”, domates sosu ve deniz mahsulleri ile birlikte 
hazırlanıyor. Taze midye, levrek, yavru mürek- 

kep balığı, kırmızı karides, somon ve istiridye ile 
hazırlanan risotto zengin içeriği ile Italyan mutfağı 


severler için lezzetli bir seçenek. 
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HEALTH 


SAĞLIĞINIZA 
KLOROFİLLE 


YEŞİL IŞIK YAKINI 


Klorofil, bağışıklık sistemini 
kuvvetlendirir, güçlü antioksidan ve anti- 
kanser etkilerinden dolayı önem taşır. 
Beslenme ile vücuda klorofil a aldığında, 
sağlıklı sindirimi destekler, alyuvarların 
onarımı ve yenilenmesinde yardımcı olur 
BANU KAZANÇ Beklerime ve Diyet Uzmanı www. böndesine com.tr 


lorofil, bitkilerin yaprağında bulunan yeşil rengini sağlayan 
doğal, yağda çözünen bir pigmenttir. Klorofil ile bitkiler 
yaşaması için gerekli besinleri sağlar ve oksijen 
üretmek için su, güneş ışığı ve karbonhidrat 
kullanarak fotosentez yaparlar. 

Beslenme ile vücuda klorofil aldığında; 


UNUTMAYIN! 


fk 4 


Doğada kendiliğinden yetişen madımak, ebegümeci, arapsaçı, kuzukulağı, 
ısırgan otu, radika, hindiba ve hardal otu, kırsal kesimde yaygın olarak 
tüketilen birçok ot çeşitleri arasındadır. Hoş aromaları ve biraz da 
buruk tatları ile sofralarınıza lezzet katarlar. Aynı otlara farklı 
yerlerde değişik adlar verilir. Bu otlar içeriklerindeki vitamin 
ve mineraller ile özellikle toksinlere, ilaçlara, bazı kimyasal 


bağırsak florasını koruyarak ve bağırsak hareketlerini GİRİTLİLER ŞÖYLE maddelere ve hava kirliliğine karşı vücudun direncini 
uyararak sağlıklı sindirimi destekler, alyuvarların i “KEÇİNİN YEDİĞİ artırırlar. 

onarımı ve yenilenmesinde yardımcı olur. Klorofil DERMİŞ: T YENİR.” BU N : — 

tüketimi kan oksijenlenmesine yardımcı olur ve HER O Mİ HAŞL ANIP TOKSIN TEMİZLEYİCİ 

üretimini arttırır. Karaciğer detoksifikasyonunu OTLARIN Kİ ILIR, Klorofiller, vücutta oluşan toksin maddeleri ve dokularda 
sağlar, yara iyileşmesini hızlandırır. Özellikleri kanın SALATASI YAP EE biriken fazla suyun, ödemin atılmasına yardım ederler. 
temizlenmesinde, vücudun toksik etkilerden arınmasına BAZILARI ie Hepsi birer antioksidan deposu olup E, A, C, B2 ve B6 
yardım eder. Antioksidan özeliktedir, kanser gelişme KİMİNİN DE ET vitaminleri ile demir, potasyum, magnezyum, kalsiyum, 
riskini azaltır, yaşlanma etkilerini geciktirir. Klorofilin YEMEĞİ YAPILIR. mineralleri bakımından oldukça zengindir. Yeşil yapraklı 


yapısı insan kanına benzer bir yapıya ve içeriğe sahiptir. 
İçerik olarak klorofil, magnezyum içerir, kanda ise demir vardır. 


KLOROFIL KAYNAKLARI 

Neredeyse tüm yeşil bitkiler klorofil bakımından zengindir. Diyetinize 
yapraklı yeşillikleri eklemek için bilinçli bir çaba gösterin. Ispanak, 

pazı, maydanoz, su teresi, marul, brokoli, kuşkonmaz, lahana ve rokayı 

yeşil yapraklı bitkilere örnek verebiliriz. Sebzeleri, günlük diyetimize 
eklediğimizde yeterli klorofil alırız ancak buğday çimi en fazla klorofil içerir. 
Klorofil yağda çözünebilir, az miktarda yağ ile tüketildiğinde emilimleri 
artar. Pişirme, gıdalardaki klorofil içeriğini yok edebilir, çok kısa buharda 
pişirme süreleri ile bu gıdaların klorofil içeriği korunur. 

Doğada kendiliğinden yetişen otlar mutfaklarımıza şifa sunuyor. “Ot 
sözcüğü, insanlar tarafından yetiştirmeyip doğada yetişen otların genel 
adıdır. Tüketim şekline gelince; otlar çok fazla haşlanmaz, böyle olunca yeşil 
rengini korur, hafif diriliği gidince zeytinyağı ve limonla buluşur. 
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otlar, A vitamininin öncüsü olan karotenoidler ve flavonoidler 
yönünden de zengindirler. 

Otların genel özellikleri itibariyle lifli yapıdadırlar. Kalorileri oldukça 
düşüktür ve tok tutarlar. Otların içeriğinde bulunan folatın yararlarını 
unutmamak gerekir. Yararlı özelliklerini kaybetmemeleri için bekletilmeden 
taze olarak tüketilmelidirler. 

Son yıllarda doğadan kendiliğinden yetişen ve tohumlarının etrafa saçılması 
ile çoğalan bitkilere talep artmaktadır. Kırsal kesimlerde bu bitkilerin 
kullanımı kentlere göre çok olsa da yöresel ot festivalleri ile bu otlar geniş 
tanıtım olanağına kavuşmuştur. Kırsal kesimde yaşayan kadınlar, mevsimine 
göre yetişen otları toplayarak semt pazarlarına getiriyorlar, büyük şehirlerde 
ise organik marketlerde, pazarlarda sıklıkla rastlıyoruz. Bu bitkileri 
çoğunlukla tanımıyoruz, ot yemekleri ile Ege bölgesi başı çekmekle birlikte 
Anadolu'nun pek çok yöresinde ot yemekleri yapılır. Salatası, yemeği yapılır, 
böreklerin, çorbaların içine konur. Çoğunlukla haşlayıp içine pirinç katılır, 
yumurtalı, yumurtasız hafifçe kavrulur, sarımsaklı yoğurtla birlikte tüketilir. 


BEAUTY 


1 " KABARMAYA V E 
ELEKTRİIKLENMEYE SON 
Toni&Guy, kuru saçlar için özel keratinli saç 
maskesi Smooth Definition Mask ile elektriklenme 

ve kabarmaya son veriyor. Derinlemesine bakım 
sağlayan maske, keratin içerikli formülü ile saçı 
besliyor ve parlak, yumuşak ve pürüzsüz bir görünüm 
veriyor. 


ETMEYİN 


Saçlarınızı güçlendirmek, 
nemini, parlaklığını ve canlı 
halini korumak için düzenli 

- bakımlara önem vermelisiniz. 
Içerikleriyle dikkat çeken bakım 
ürünleri, gür ve sağlıklı saçlar * 
için en büyük y. ardımcınız 

BADE ÇAKAR bad; cakar&sabah.com.tr 


2. BOYALI SAÇLARA 
ÖZEL BAKIM 


Kerastase, boyalı saçlar için yenilenen Reflection serisi 
ile boyalı saçlara hem renk konusunda hem de sağlıklı 
görünüm konusunda destek oluyor. Seri, hassas ve 
boyalı saçların ihtiyacı olan yoğun bakımı sağlarken, 
saç rengini uzun süreli parlak ve canlı tutmayı 
amaçlıyor. 


3. HIZLI CÖZÜM 


Urban Care'in Macadamia Oil Fusion serisi 
Macadamia yağının içerisinde bulunan zengin aktifler 
ve mineraller sayesinde yıpranan, canlılığını yitiren 
saçlara ekpress bakım sunuyor. Saç teline etki ederek 
saçın onarılmasına yardımcı olan saç bakım serumu, 
saçlara yumuşaklık ve parlaklık sağlıyor. 


üzelliğimizin önemli ve ayrılmaz 

bir parçası olan saçlarımız, 

zamanla dış etkenlerden 

ve uyguladığımız işlemlere 

maruz kaldığından sağlığını ve 

parlaklığını yitirebilir. Düzenli 
kullanacağınız bakım ürünleri, saç tipinize uygun 
şampuanlar bu konuda büyük bir rol oynuyor. Her 
saç farklı bir yapıya sahip, bu yüzden de her ürün, 
her saç tipinde aynı etkiyi göstermez. Saç tipinize 
uygun şampuan ve bakım ürünleri ile saçlarınızın 
zamandan etkilenmesini engelleyin. 


4. SAÇ DÖKÜLMESİNDEN 
KURTULUN 


OGX'in iddialı Niacin & Caffeine serisinin 
tamamlayıcı ürünü Niacin & Caffeine Canlandırıcı 

ve Dolgunlaştırıcı Sprey, saç dökülmesine çözüm 
sunuyor. Etkili birleşimi sayesinde saç köklerine 

nüfuz ederek güçlendiren sprey, saç diplerinin nefes 
almasını sağlıyor ve formülünde yer alan DHT Blocker 
sayesinde DHT hormonunun saç köküne ulaşmasını 
engelleyerek saç dökülmelerini önlüyor. 


5. DOGAL IÇERIK 

Doğal içerikleriyle dikkat çeken The Organic 
Pharmacy'nin saç serumu saçlara ihtiyacı olan canlılık 
ve parlaklığı kazandırıyor. Saç derisinden uçlarına 
kadar onarıcı bakım sağlamak için tamamen bitkisel 
özlerle yapılan serum saçı korumaya alıyor. Saçtaki 
dökülmeler son bulurken, işlem gören saçlarda olan 
elektriklenmeleri engelleyip, saçları yatıştırıyor. Dolgun 
ve hacimli bir görünüm sağlıyor. 


6. GÜÇLÜ VE 
HACİMLİ SAÇLAR 


John Frieda Luxurious Volume Core Restore serisi 
saçlarınızı güçlendirerek, hacimli ve sağlıklı bir 
görünüm vaat ediyor. Şampuan, bakım kremi ve 
serum üçlüsü, tescilli güçlendirici teknoloji içeren 
formülü ile saça derinlemesine nüfus ederek, her bir 
saç telini daha dolgun gösteriyor. 


7. DERINLEMESİNE ONARIM 
Phyto'nun Phytokeratie Extreme serisinin yeni üyesi 
temizleyici krem, çok yıpranmış ve kırılgan saçlara 
eski sağlıklarını sunuyor. Komple bakım sağlamak 

üzere özel olarak yaratılan seride yer alan temizleyici 
krem, köpürmeyen formülü ile saçı nazik bir şekilde 
temizliyor ve ekstra dozda bakım sağlıyor. 


Sw pe 
CASSANTS & 
ra OKER ATINE Eğ Me 


ME LE ev ŞAMDAN PLUS e 89 


al BİR 


ARALIK . 


ÇOK RENKLİ OLACAK 


Zorlu Performans Sanatları Merkezi, * 


Vestel Gururla Yerli 


konserleri kapsamında kendi alanında en başarılı isimleri yine bir 


araya ctiriy Or... 


Aralık avının yıldızları Teoman, Cenk Eren, Yalın, 


Ümit Besen, Pentagram ve Bulutsuzluk Özlemi 


NAZAN ORTAÇ nazan.ortac©sabah.com.ir 


ürk rock müziğinin en başarılı 

isimlerinden Teoman, 2 Aralık'ta, 

Atlantis Yapım iş birliğiyle 

Zorlu PSM Ana Tiyatro'ya 

konuk oluyor. 30 yılı aşkın müzik 

kariyerinde birçok sevilen şarkıya 
imza atan leoman, “Sahne Üstü ve Ayakta konser 
deneyimiyle müzikseverlerle buluşacak. 
Yaptığı proje albümlerde seslendirdiği şarkılara 
kendine özgü yorumuyla ayrı bir renk veren ve 
sahne dünyasının en popüler isimlerinden olan 
Cenk Eren, 5 Aralık akşamı Drama Sahnesi'nde 
performans sergileyecek. Konser serisi, 12 
Aralık'ta Zorlu PSM Ana Tiyatro'da Türk pop 
müziğinin sevilen ismi Yalın'ı ağırlayacak. 
36 yıllık kariyerine birbirinden popüler albümler 
sığdıran Ümit Besen, 12 Aralık'ta Studio'da 


konser verecek. Klasikleşmiş şarkılarının yanı 
sıra yaptığı cover'larla da beğeni toplayan Besen, 


sevenlerinin karşısına geniş repertuvarıyla çıkacak. 


Türk metal müziğinin efsane grubu Pentagram, 
30. yılına özel çıkardığı “Akustik albümüyle 
dinleyicileri tarihinde bir yolculuğa çıkarıyor. 
Pentagram'ın müzikal yolculuğuna eşlik eden 
Demir Demirkan, Ogün Sanlısoy, Şebnem 
Ferah ve İskender Paydaş gibi değerli isimlerin 
de katkıda bulunduğu bu özel albümün konseri, 
19 Aralık'ta ilk kez Zorlu PSM Ana'Tiyatro 
sahnesinde gerçekleşecek. 

Şarkı sözlerinde politik, sosyolojik, ekonomik ve 
psikolojik konuları işleyerek “Türkçe sözlü rock 
yapılır mı?” sorusuna cevap veren Bulutsuzluk 
Özlemi ise akustik performanslarıyla 26 Aralık'ta 


unutulmaz bir akşam yaşatacak. 


AJANDA 


17 KASIM CUMA 

OMER ILKSEN AKÇIL 

GAMA ART GALLERY 

2000 YILINDA ANİ BİR KARARLA İSPANYA'NIN 
KUZEYİNDE CANTABRIA'YA YERLEŞEN ÖMER 
İLKSEN AKÇİL, KISA SÜREDE YAPTIĞI SANAT 
ÇALIŞMALARIYLA İSPANYOL SANATSEVERLERİN 
GÖZDESİ HALİNE GELDİ. CANTABRIALI 
KOLEKSİYONER VE SANATSEVERLERİN GÖZDE 
SANATÇISI AKÇİL, TÜRKİYE'DEKİ İLK KİŞİSEL 
SERGİSİ *ZEHAB:I 17 KASIM - 14 ARALIK TARİHLERİ 
ARASINDA ÜLKENİN EN İYİ ÇAĞDAŞ SANAT 
GALERİLERİ ARASINDA YER ALAN GAMA ART 
GALLERY'DE SANATSEVERLER İLE BULUŞTURUYOR. 
KÜRATÖRLÜĞÜNÜ ŞULE ALTINTAŞ'IN YAPTIĞI 
SERGİ, PAZAR - PAZARTESİ GÜNLERİ HARİÇ HER 
GÜN 12:00 - 19:00 SAATLERİ ARASI İZLENEBİLİR. 


18 KASIM . 


CUMARTESİ 
HASAN PEHLEVAN 

PG ART GALLERY 

PG ART GALLERY, 18 
KASIM - 15 ARALIK 
TARİHLERİ ARASINDA 
HASAN PEHLEVAN'IN 
KİŞİSEL SERGİSİ 
'FORMİCARİUM'A 

EV SAHİPLİĞİ 4 
YAPMAKTAN MUTLULUK DUYAR. BAŞLIĞINI 
LATİNCE'DEN GELEN 'FORMİ/ (KARINCA) VE 
'CARİUM (YAŞAM ALANI) ALAN SERGİDE 
SANATÇI, KARINCA DAVRANIŞLARINI VE 
KOLONİLERİNİ İNCELEMEK, GÖZLEMLEMEK İÇİN 
TASARLANMIŞ OLAN 'FORMİCARİUM'U, İNSANIN 
YERLEŞİM HAYATINA VE YAŞAM BENZERLİĞİNE 
UYARLAMAYA ÇALIŞIYOR. 'FORMİCARİUM' 
TEMEL YAŞAM BİÇİMLERİ ÜZERİNDEN KENTSEL 
DÖNÜŞÜM, BARINMA, YIKIM VE KÜLTÜREL GÖÇ 
KONULARINA ODAKLANIYOR. 


ÇOCUKLAR İÇİN 2 YENİ KİTAP RAFLARDA 


OKULLARIN AÇILMASIYLA ÇOCUKLARA YÖNELİK YAYINLAR DA HIZ KAZANDI. MONTESSORİ 
METODUNA GÖNÜL VEREN AİLELERE MÜJDE! REDHOUSE KIDZ (SEV YAYINCILIK), BU 

ALANDA ÖNCÜ BİR ADIM ATARAK ÇOCUKLARA YÖNELİK 'MONTESSORİ ÖYKÜLERİM' 

SERİSİNİ OKURLARLA BULUŞTURDU. BÖYLECE YETİŞKİNLERE YÖNELİK PEK ÇOK MONTESSORİ 
KAYNAĞINA ULAŞABİLEN ANCAK ÇOCUKLAR İÇİN BU ALANDA KİTAP BULAMAYANLAR, BU 
SERİ İLE TAM DA ARADIKLARI KİTAPLARA ERİŞEBİLECEK. HER YAŞTAN OKURDA İZ BIRAKAN 
YAZAR ASLI TOHUMCU'NUN FANTASTİK MACERA DİZİSİ 'EKSİMUS SERÜVENLERİ' İSE ÇARPICI 
BİR FİNALLE SONA ERİYOR! AİLEVİ SIRLAR ÜZERİNE MERAK UYANDIRAN KURGUSUYLA OKURLARI 
HEYECANLI MACERALARA SÜRÜKLEYEN VE “HER ÇOCUĞUN RÜYASI'YLA ÜÇ KİTABA ULAŞAN 
SERİ, 11 YAŞ VE ÜZERİ GENÇ OKURLAR İÇİN CAN ÇOCUK YAYINLARI RAFLARINDA YERİNİ ALDI! 


e 
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7 YIL SONRA YENİDEN 
BİR ARAYA GELDİLER 


Türk sinemasının efsane isimlerinden, yönetmen Yavuz Turgul 
ve oyuncu Şener Şen, Yol Ayrımr filminde yeniden bir araya geldi 
SADİ ÇİLİNGİR sadicilingirsadibey.com / yasli 


Filmde, acımasız bir işadamı olan Mazhar 
Kozanlı'nın yaşadığı büyük bir travma sonrası 
hayatında bir yol ayrımına gelişi anlatılıyor. 
Çalınmış çocukluğunu geri almanın, hayatını 
gerçekten istediği gibi yaşamanın bedelini 
ödemeye hazır mı? Doğayı ve insanları 


inemamızın önde gelen 
yönetmenlerinden Yavuz Turgul'un 
yedi yıl aradan sonra yine fetiş 
oyuncusu Şener Şen'le çektiği “Yol 
Ayrımı gösterime girdi. Turgul'un 
kendi yazdığı senaryodan beyazperdeye 


KIZLAR GECESİ 

SCARLETT JOHANSSON, KATE MCKINNON, JILLLAN 
BELL, ILANA GLAZER İLE ZOE 
KRAVITZ'İN OYNADIĞI FİLMİ 
LUCIA ANIELLO YÖNETİYOR. 
ÇOK YAKIN BEŞ LİSE 
ARKADAŞI, 10 YIL SONRA 
ÇILGIN BİR HAFTA SONU 
İÇİN MİAMİ'DE BİR ARAYA 
GELİRLER. ENTRİKALAR VE 
ÇILGIN PARTİLERLE DOLU BU 
HAFTA SONU ONLARI HİÇ 
TAHMİN ETMEYECEKLERİ 
HEYECANLI OLAYLARIN 
İÇERİSİNE DÜŞÜRÜR. 


KEDİ a di 
CEYDA TORUN'UN YONETTİĞİ KEDİ, KEDİLERİN 
HAYATIMIZDAKI VE ISTANBUL'DAKI ÖNEMİNİ 
ORTAYA KOYUYOR. YILLARDIR İNSANLARIN 
HAYATLARINA GİRİP ÇIKAN KEDİLER, BU ŞEHRİN 
ZENGİN YAPISININ EN ÖNEMLİ PARÇALARINDAN 
BİRİ. SAHİP TANIMAYAN BU KEDİLER İŞTANBUL'DA 
VAHŞİ VE EVCİL HAYAT 
ATAR ARASINDA BİR ÇİZGİDE 
YAŞAYARAK, EVLAT 
EDİNMEYİ SEÇTİKLERİ 
İNSANLARIN HAYATINA 
NEŞE GETİRİYOR. KEDİLER 
SADECE İSTANBUL'DA 
DEĞİL, ÜLKEMİZİN HER 
KÖŞESİNDE HEPİMİZE 
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aktardığı filmde Şener Şen'e, Çiğdem Selışık başka bir gözle görmenin, hissetmenin bedeli ne BİRER AYNA OLARAK 
Onat, Rutkay Aziz, Nihal Yalçın, Mert Fırat, olacak? Hayatında ilk kez bir yol ayrımına HAYATLARIMIZI AKLA 
Tilbe Saran, Ruhsar Öcal, Defne Kayalar ve Şerif o varan Mazhar gerçekten istediği yoldan GELMEYECEK ŞEKİLLERDE 
Erol eşlik ediyor. ilerleyebilecek mi? ZENGİNLEŞTİRİYOR. 
SABAH YILDIZI; 
SABAHATTİN ALİ 
METİN AVDAÇ'IN YÖNETTİĞİ VE ERKAN KIRIN, 
EMİNE KOLİVAR İLE NOAH HUNTER'IN OYNADIĞI 
BELGESEL FİLM, TÜRK EDEBİYATININ EN ÖNEMLİ 
İSİMLERİNDEN OLAN SABAHATTİN ALİ'NİN 
YAŞAM HİKAYESİNİ VE TÜRKİYE'NİN ÇALKANTILI 
DÖNEMLERİNİ ANLATIYOR. ARAŞTIRMALARI İKİ YIL 
SÜREN BELGESELDE SABAHATTİN ALİ'NİN AŞKLARI, 
DÜŞÜNCELERİ, EDEBİYATÇI YÖNÜ ARAŞTIRILDI VE 
ANLATILDI. EN YAKIN ARKADAŞLARININ USTA 
YAZARIN ÖLDÜRÜLMESİNE GİDEN SÜRECİ DE 1 2 HAFTADA 
ANLATTIĞI BELGESELDE, DİĞER SİYASİ FAİLİ MEÇHUL 1.089.205 
CİNAYETLERE DE YER VERİLİYOR. 
? 4 HAFTADA 
640.909 
UMUDUN ÖTEKİ YÜZÜ 6 HAFTADA 
AKI KAURISMAKI'NİN YÖNETTİĞİ VE SHERWAN 
HAJI, SAKARI KUOSMANEN İLE ILKKA KOİMULA'NIN 632.687 
OYNADIĞI FİLM BİR GÖÇMEN DRAMI. BİR TARAFTA 
HELSİNKİ'DE YAŞAYAN SURATSIZ BİR ADAM OLAN 
WICKSTROM, DİĞER TARAFTA İSE HALEP'TEN 
KAÇARAK KIZ KARDEŞİ İLE YOLLARA DÜŞEN / | 7 HAFTADA 
SURİYELİ BİR GÖÇMEN KHALED VARDIR. BU UZUN 608.050 
VE ÇİLELİ YOLCULUKTA KIZ KARDEŞİ KAYBOLAN 
KHALED BİR GEMİNİN KAZAN DAİRESİNDE 
HELSİNKİ'YE VARIR ANCAK GÖÇMENLİK BÜROSU, 
HALEP'TE BİR SORUN OLMADIĞINI, O YÜZDEN i ) 2 HAFTADA 
ÜLKEYE GERİ DÖNMESİ GEREKTİĞİNİ SÖYLER. 600.833 
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İKONİK MODEL YENİLENEREK | 


GERİ DÖNDÜ 


Aston Martin'in ikonik üstü açık modeli DB1ı 

Volante, yenilenmiş haliyle 2018'de vollara geri 

dönüyor. Geçen ay tanıtımı yapılan araç, üstün 
erformansı kadar hemi iç hem dış tasar ımıyla da 
üyük ilgi gördü 

ŞERİF ERCAN serif.ercan©sabah.com.ir 


üks otomotiv markası İngiliz devi Aston Martin, üstü açık 
spor GT segmentinde DB11 Volante'yi görücüye çıkardı. 
Aston Martin "Türkiye distribütörü D&D Motorlu Araçlar 
güvencesiyle 2018 ilkbaharında "Türkiye'deki sahipleriyle 
buluşmaya hazırlanan DB11 Volante; yeni 4.0 litrelik çift 
turbolu 510PS V8 motora sahip. İlk kez DB11 Coupe'de 
görülen yeni bağlı alüminyum gövde temel alınarak tasarlanan araç; önceki 
nesline kıyasla daha hafif ve daha sağlam. Yüksek performans ve çeviklik 
otomobilin karakterinin sportif yanını vurgularken, konfor ve geniş iç 
mekanı ise safkan bir grand touring otomobil olduğunun altını çiziyor. 
Araç, üç aşamalı güç aktarımı ve şasi modlarına sahip. 8 vitesli otomatik 
şanzıman, elektrik destekli direksiyon ve dinamik tork iletimi özelliğine 
sahip sınırlı kaymalı diferansiyel sayesinde sürücü, otomobilin tepkilerini 
yol durumuna, hava koşullarına veya kendi tercihlerine göre dilediği gibi 
ayarlama imkanı buluyor. Isıtmalı direksiyon gibi konfor ayrıntıları dört 
mevsim de üstü açık sürüş keyfi sunarken, arka koltukta yer alan ve Volante 
için bir ilk niteliği taşıyan ISOfix bağlantı noktaları, otomobilin çok 
yönlülüğünü daha da pekiştiriyor. 
Görsel açıdan DB11 Volante; çarpıcı tek parça alüminyum kaporta ve 
inovatif “Curlicue' aerodinamik özelliklerine ek olarak, ahşap veya karbon 
fiberden üretilmiş yeni arka koltuk detaylarıyla zenginleştirilmiş. En 
karakteristik özelliği açılır tavanı. Kumaş tavanın klasik çekiciliğini en 
gelişmiş akustik ve yalıtım materyalleriyle bir araya getiren, 8 katmanlı 
tavan, sürücü ve yolcuları zorlu hava koşullarından ve gürültüden koruyor. 
Volante'nin tavanının açılması yalnızca 14 saniye, kapanması ise 16 saniye 
sürüyor. Tavan, anahtar ile uzaktan da kontrol edilebiliyor. 
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BORDO, SİYAH GÜMÜŞ YA DA GRİ GÜMÜŞ RENK SEÇENEKLERİ SUNAN DB11 VOLANTE, 
SON DERECE ESTETİK BİR KUMAŞ TAVANI, ULTRA İNCE STOP LAMBALARI VE DÖVME 
ALAŞIMDAN ÜRETİLMİŞ JANTLARIYLA ETKİLEYİCİ BİR GÖRÜNÜM SUNUYOR. 


ABONELİK 
avantajlarını keşfedin! 


KLUM , 

SIKLIĞIYLA 
TÖRENİN 

GÖZDESİ 
OLDU 


12 HAFTALIK ABONELİK 
406 466 


HEMEN ARAYIN 


021235436 04/02123543611/02123543627 
WhatsApp Bilgi Hattı: 0552 357 00 00 www.turkuvazabone.com 


* Derginiz kargo ile iş veya ev adresinize imza karşılığı teslim edilsin. e Aboneliğiniz boyunca fiyat artışlarından etkilenmeyin. Dengi VAZ i 


MR. TECH 


IPHONE X RÜZGARI 


TÜRKİYE'DE el v4 


Apple Store önünde kuyru 


lara iPhone X ile yeniden şahit olmaya 


başladık. Türkiye'de satış ri ise 24 Kasım olarak açıklandı 


ay önce Apple'ın yeni kampüsünde 

tanıştığımız iPhone X, Türkiye'de 24 

Kasım'da satışa sunuluyor. iPhone 

8 Plus piyasaya çıktığında biraz da 

iPhone X'nun gölgesinde kalmıştı. 

Kutusundan çıkarıp baktığınızda gerçek 
çarpıcı ilk fark telefonun boyutu. 5.8 inç ekrana 
sahip iPhone X, aslında 5.5 ekrana sahip iPhone 8 
Plus'tan daha küçük gövdeye sahip. Hatta 
iPhone 8 ile neredeyse aynı boyutlarda. Yani 
avucunuzda, cebinizde ve çantanızda daha az yer 
kaplayacak. Çünkü çerçeve artık neredeyse yok 
denecek kadar az. 
Adını söylerken pek çok kişi “ayfon iks” şeklinde 
okuyor. Oysa Apple, iPhone X'u “iPhone ter”, 
yani Türkçe “ayfon on” diye okunmasını istiyor. X 
işareti, Roma rakamıyla 10 rakamını temsil ediyor. 
İlk kez 2007 yılında çıkan telefonun 10. yılına 
ithaf edildiği için “X' işareti rakam olarak okunuyor. 
Ana ekran tuşunun (Home) kaldırılmasına alışmak 
umduğumdan daha kolay oldu. Dikkat çeken 
OLED ekranlı telefonda bir uygulama açtığınızda 
altında minik ince bir çizgi beliriyor. Bu çizgiye 


dokunup yukarı doğru ittirince, yeniden ana ekrana 
dönüyorsunuz. Gerçekten her uygulamayı açıp ana 
ekrana dönerken kusursuz çalıştığını gördüm. 
Henüz kısa bir kullanım deneyimine sahip 
olduğumdan pil durumu ile ilgili bir şey şu 

an söylemek zor. Ancak bir veya 2 hafta tüm 
uygulamaları kurup deneyimledikten sonra 

bu konuyla ilgili fikrimi söyleyebilirim. Ancak 
arkadaki cam yüzey, iPhone 8 Plus'ta olduğu 

gibi kablosuz şarj özelliğini kullanmanızı 

sağlıyor. Üstelik kablosuz şarj konusunda mevcut 
standartları destekliyor. 

Yeni iPhone X, yüz tanıma (Face ID) teknolojisiyle 
kimliğinizi doğruluyor ve telefonunuzun kilidi 
açıyor. A11 Bionik çip kullanan iPhone X'nun 
tamamen cam ön ve arka yüzeyinin, gümüş ve uzay 
grisi olmak üzere iki farklı rengi bulunuyor. 

Face ID teknolojisine olanak veren TrueDepth 
kamera, alan derinliği efektli harika selfie'ler için 
ön kameraya Portre modunu getiriyor ve 50'den 
fazla farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz 
ederek, emoji'lere yepyeni ve eğlenceli bir şekilde 
hayat veren 'Animoji' özelliğini sunuyor. 


KISA... KISA... 


INSTAGRAM'A ÜCRETLİ 
İŞBİRLİĞİ ETİKETİ GELDİ 


DİJİTAL DÜNYADA MARKALARLA a 
YAPILAN İŞBİRLİĞİ ARTIK 
INSTAGRAM EKRANINDA 
"ÜCRETLİ İŞBİRLİĞİ” KAPSAMINDA 
DEĞERLENDİRİLECEK. ARTIK 
'MARKA ADI İLE ÜCRETLİ İŞBİRLİĞİ” 
(PAID PARTNERSHİP) ETİKETİ, 
ISTATİSTİKLER'E ERİŞİMİ OLAN 
TÜM INSTAGRAM HESAPLARI 
TARAFINDAN KULLANILABİLECEK. 
MARKALI İÇERİK ARACI, İÇERİK 
ÜRETİCİLERİN BİR MARKAYLA 

İŞ ORTAKLIĞI YAPTIKLARI 
BİLGİSİNİ DAHA NET BİR ŞEKİLDE 
SUNABİLMELERİNİ SAĞLAYARAK, 
ONLARA DEĞERLİ İSTATİSTİKLER 
SUNACAK. 


GÜRÜLTÜLÜ KONUŞMA 
DÖNEMİNE SON VERİYOR 


PLANTRONİCS, PROFESYONELLER İÇİN 
TASARLANMIŞ KABLOLU ENTEGRE İLETİŞİM 
SAĞLAYAN KULAKLIKLARI BLACKWRE 5200/3200 
SERİSİ'Nİ TANITTI. SERİNİN KIRMIZI DETAYLARI 
DİKKAT ÇEKERKEN, YENİDEN TASARLANAN KAFA 
BANDI VE KÖPÜK KULAK YASTIKLARIYLA GÜN BOYU 
KONFOR SAĞLIYOR. , 
BLACKWIRE, GÜRÜLTÜYÜ . 
ENGELLEYEN TEKNOLOJİSİ 
VE KALİTELİ KONUŞMALAR 
YAPMAYI SAĞLAYAN, 

HİFİ STEREO ÖZELLİĞİYLE 
OLAĞANÜSTÜ SESLER 
SUNUYOR. 


GIDALARI AKILLICA 
KORUMAK MARIFET 


SIEMENS 10500 SERİSİ 
SOĞUTUCULARDA BULUNAN 
HYPERFRESH PLUS TAZELİK 
SİSTEMİ, YİYECEKLERİN KURU 
HAVA İLE TEMASINI EN AZA 
İNDİRİYOR VE MEYVE VE 
SEBZELER! 2 KATA KADAR DAHA 
UZUN SURE TAZE TUTUYOR. 
SICAKLIĞI AYARLANABILIR. 

İKİ FARKLI ÇEKMEÇE ÜNİTESİ 
BULUNAN SERİ, BÖYLECE ESNEK 
İÇ KULLANIM İMKANI YARATIYOR. 


GİS) © 
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ESTETİK VE PERFORMANS BİR ARAYA GELDİ 


CASPER'IN FARKLI BEKLENTİLERE HİTAP EDEN MODELLERİNDEN BİRİ OLAN NIRVANA ONE AİLESİ, MONİTÖRE 
ENTEGRE EDİLEN BİLEŞENLERİYLE MASAÜSTÜNDE YER SIKINTISI OLANLARIN İHTİYAÇLARINI KARŞILIYOR. SADECE 
MONİTÖRDEN OLUŞAN NIRVANA ONE AİLESİNİN YENİ ÜYELERİ A430 VE A550, YEDİNCİ NESİL INTEL İ3 VE İ5 
İŞLEMCİ, 21.5” VE 23.8” EKRAN SEÇENEKLERİ 1 TB'A KADAR DEPOLAMA, WİNDOWS 10 İŞLETİM SİSTEMİ, 8 
GB BELLEK SEÇENEĞİ GİBİ ÖZELLİKLERİYLE PERFORMANS VE TAŞARIM ÖĞELERİNİ BİR ARADA SUNUYOR. 21.5 
İNÇ BOYUTUNDAKİ A430'UN ÖN PLANA ÇIKAN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ İNCE VE ŞIK TASARIMININ OLMASI. 
TÜMLEŞİK BİLGİSAYARLARIN ANAKART, İŞLEMCİ, VE RAM GİBİ BİLEŞENLERİN MONİTÖRE ENTEGRASYONU 
A430 MODELİNDE ELEGAN ŞEKİLDE SON KULLANICIYA SUNULUYOR. AYRICA A430 MODELİNDE, STANDART 
BİLGİSAYARLARDA YER ALAN USB PORTLARI DA YER ALIYOR. BU SAYEDE YAZICI VE BENZERİ “ÇEVRE BİRİMLERİ 
BU ÜRÜNLERE BAĞLANABİLİYOR. İLAVE OLARAK HDMI DESTEĞİNİN OLMASI DA AlO'NIN BÜYÜK EKRANA 
BAĞLANMASI İÇİN BÜYÜK AVANTAJ 23.8” BOYUTUNDAKİ A550 İSE TIPKI A430 GİBİ İNCE VE ŞIK TASARIMININ 
YANI SIRA, INTEL 15-7200U İŞLEMCİSİ İLE PERFORMANS ARAYANLARI DA MUTLU ETMEKTE. MODELİ A550, 
STANDART MONİTÖR TASARIMLARINDAN FARKLI OLARAK DAHA İNCE VE KULLANIŞLI BİR TASARIM ANLAYIŞI İLE 
ÜRETİLDİKLERİ İÇİN ÇALIŞMA MASASINDA YA DA OFİSTEKİ MASALARDA YER KAPLAMADAN KULLANILABİLİYOR. 


m 
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Türkiye'ye aralık ayında girecek, üçüncü nesil yeni 
Porsche Cayenne'i, dünya basınıyla aynı anda 
Girit'te ilk defa deneyimledik. Müthiş bir sürüş keyfi 
yaşadığımız Porsche Cayenne, yüksek performansı 
spor görüntüyle buluşturan, lüksü zirvede sunan 
özellikleriyle hafızalarımıza kazındı 
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Iman otomobil üreticisi Porsche, yine limitleri zorlayarak 
neslinin en iyisi olmaya aday bir otomobil tasarlamış. Üçüncü 
nesil yeni Porsche Cayenne, bir önceki nesline göre daha 
alçak, daha hafif ama daha kaslı ve dolayısıyla daha sportif oo PORSCHE CAYENNE'DA ERGONOMİ VE KONFOR ÜST SEVİYEDE DÜŞÜNÜLMÜŞ 
ve yakışıklı duruyor. Genlerini markanın sporcu atalarından Oo VE BÖYLECE SÜRÜŞ KEYFİ İÇİN DAHA FAZLA ALAN YARATILMIŞ. İÇ MEKAN, 
alan yeni Cayenne'i deneyimlemek için geçtiğimiz hafta ERGONOMİK BIR ŞEKİLDE SURUCUNUN ÇEVRESİNDE TASARLANMIŞ. 
sonu Girit'e gittim ve adrenalini yüksek bir sürüş etkinliği yaşadım. Adrenalin | a gi vi e YA EE 
yüksekti çünkü bir SUV modeli olmasına rağmen Cayenne S modeli, 
O'dan 100 km/s hıza 5.2 saniyede ulaşabiliyor. Hemen hız tutkunlarına bir 
not düşeyim; eğer Opsiyonel Sport Chrone Paketi'ni alırsanız bu süre 4.9 
saniyeye düşüyor. Otomobilin maksimum hızı ise bu modelde 265 km/s. 
Cayenne "Turbo ise Cayenne ailesinin amiral gemisi pozisyonunda yer alıyor; 
hızı 286 km/s'ye çıkabiliyor. Bu arada hemen belirtmeliyim ki bir spor 
otomobil performansını doyasıya yaşayabileceğiniz gibi üst segment sedan 
modelleriyle ilişkilendirilen sürüş konforunu da fazlasıyla hissediyorsunuz. 
Şimdi hız tutkusunu bir kenara bırakalım, İstanbul trafiğinde gerçekleşmeyecek 
hayaller kurmayalım ama eğer bir Porsche Cayenne sahibiyseniz trafik size 
vız gelir. Mesela gelişmiş panoramik tavan sistemi sayesinde yol boyunca 
gökyüzünü ya da yıldızları hep üzerinizde görme fısatı buluyorsunuz. SUV 
modellerinde alışılan yüksek oturma pozisyonunun aksine, koltuklar her 
Porsche'de olduğu gibi yere yakın ve konforlu. Opsiyonel olarak koltuklarda 
ısıtma, soğutma, havalandırma (sırttaki nemi çeken), hatta masaj da var. 
Gerçekten kulağa hoş geliyor değil mi, seyir halinde masaj keyfi... 
İç mekana gelirsek, eskisine göre daha yalınlaştırılmış. 12.3 inç HD, PCM 
(Porsche Communication Management) ekranı, bir tabletten daha fazlasına 
sahip. İsterseniz bu ekranı ikiye bölerek bir tarafında navigasyonu, diğer 
tarafında müzik listenizi görüntüleyebilirsiniz. Ekipte bir elin 5 parmağını 
geçmeyecek sayıdaki kadın gazeteciden biri olarak bu özel seyahat boyunca 
hissiyatım; lüksü, konforu, adrenalini ve güven duygusunu doruk noktasında 
hissetmek oldu. Seyahat boyunca tüm destekleriyle yanımızda olan Porsche 
Türkiye Pazarlama ekibi, markanın değerlerine ne kadar sadık olduklarını 
gözler önüne serdi. 
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İİ Tılsımlı enerji 
Amerikalı girişimci ve kehribar ustası Alexander 
Hill, Baltık kehribarından oluşan markasını 
“Komnata Jewellery” olarak sundu. Statik elektriği 
çektiği için vücuttaki negatif elektriği alıp, stresi 
azaltmasıyla tedavi edici özelliği ile bilinen 
Baltık kehribarı, diğer kehribarlardan farkıyla 
ayrılıyor. Hill, en kaliteli kehribar yataklarının 
bulunduğu Baltık kehribarını Polonya'dan kendisi 
bizzat seçip tasarımını yaparak koleksiyonunu 
oluşturuyor. 


pi Medikal estetik devi 
Dünyadaki ilk hyalüronik asit dolguların yaratıcısı 


Fransız Laboratoires Vivacy, yenilikçi medikal 
estetik ürünleriyle artık Türkiye'de. Güvenilir, 
yüksek performansa sahip ve doğal sonuçlar 
veren yaşlanma karşıtı ürünleri, muadillerinden 
farklı olarak antioksidan içeriğiyle de öne çıkıyor. 
Ayrıca yüksek kalite arayışı, tedarikçilerin düzenli 
denetimi, hammaddenin titiz seçimi, imalat 
sürecinin niteliği, çalışma alanlarının kontrol 
edilmesi Laboratoires Vivacy'nin en önemli 
hizmet prensiplerini oluşturuyor. 


Kl ilhamı doğadan 

Ev dekorasyon trendlerinin belirleyicisi English 
Home, bu sonbahara “Secret Garden ile sizleri 
doğanın gizemli yolculuğuna davet ediyor! 
Yaşamın en gizemli ve doğal yüzünü estetikle 
birleştirerek ortaya koyan “Secret Garden 
koleksiyonuyla; gizemli, ihtişamlı ve romantik 
bir atmosferle doğayı yaşam alanlarınızda 
hissedeceksiniz. 


felsefesi ve “Wing/ koltuk ile birlikte, Jeremiah 
Ferrarese ve Paolo Scagnellato tasarımı “Incontro' 
ürünlerini ilk kez lanse etti. 


H Kitap sevgisi aşılıyor 
Sapanca'nın zengin doğası içerisinde konumlanan 
NG Sapanca ve Afyonkarahisar'ın en özel köşesi 
NG Afyon, anlamlı bir projeye imza atıyor. Kasım 
ayının ikinci pazartesi günü başlayan “Dünya 
Çocuk Kitapları Haftası'nda, NG Sapanca ve 
NG Afyon'a konuk olan çocuklara, yaş gruplarına 
uygun kitap hediye ediliyor. NG Hotels, çocuklara 
kitap okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla 
geliştirdiği bu projesini her yıl tekrarlayacak ve 
her yıl farklı kitaplarla çocukların kitap sevgisi 
pekiştirilecek. 


. .. .. * e. 
7! Yeni ürünlerini tanıttı 
Çalışma alanlarına özel yaratıcı ve fonksiyonel 
tasarımlar geliştiren Addo Furniture, tasarım 
vizyonunu ve özgün tarzını yansıttığı 
showroom'unda yeni nesil ofislerde fark 
yaratacak yeni ürünlerini tanıttı. Addo Furniture, 
hızla yükselen başarı grafiğini destekleyen 
showroom'unda markanın art direktörü Sezgin 


Aksu imzası ile hayata geçirdiği yenilikçi “Hub 


fi Özel lezzetler 
Kabuklu deniz ürünlerini ve gerçek Akdeniz 
mutfağını özleyenlerin vazgeçilmezi olan Karaköy 
Mon Ange'ın mönüsünde öne çıkan lezzetlerin 
başında Belçika Usulü Moules Mariniere ile taze 
deniz mahsülleriyle pişirilen Istakoz Kuyruklu 
M.G Tagliatelli geliyor. Mon Ange; Istanbul'da bu 
kalitede hizmet veren “ilk ve tek'restoran olma 
özelliğiyle rakiplerinin bir adım önüne geçiyor. 


ke Yeni imza koleksiyon 


, Md Atelier Rebul, 1895 yılından bu yana, Rebul 
. a >, y 


Eczanesi'nde kullanılan bitki ve çiçeklerden 

ilham alarak, 3. imza koleksiyonunu yarattı. 
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za 1895, nesilden nesile geçen efsanevi formüllerin 
yaratıldığı Rebul Eczanesinin doğum yılı... “1895 
Koleksiyonu”, bu köklü markanın kuruluş tarihine 


atıfta bulunuyor. Rebul Eczanesi'nin arşivinde 
saklanan reçete ve formüllerinde kullanılan şifalı 
bitki ve çiçeklerden oluşan Atelier Rebul'ün 1895 
Koleksiyonu'nun hafif ve ferahlatıcı kokusu, 

yeni vazgeçilmeziniz olacak. Özgün kokusuyla 
hem ruhunuzu iyi gelecek hem de kendinizi 

özel hissetmenizi sağlayacak olan seride; Hau de 
Parfum, Eau de Cologne, Çubuklu Oda Parfümü, 
Sıvı Sabun, Duş Jeli ve El & Vücut Losyonu var. 


F Fark yaratan tasarım 

Raymond Weil'in Toccata saatleri, elegan 
tasarımıyla, markanın 40 yıllık bilgi birikiminin 
ve el emeğinin ürünü olarak, zamana farklı bir 
değer katıyor. Toccata, fark yaratan tasarımıyla 
hem kadınları hem de erkekleri cezbediyor. Sade 
tasarımın Zarafetini stil sahibi kişilerle buluşturan 


Raymond Weil Toccata, şıklığıyla öne çıkıyor. 


© Yeni lezzetler eklendi 

Kahve kategorisinde ilklerin markası Ülker Cafe 
Crowmn'ın son yeniliği Chai Latte, raflardaki yerini 
aldı. Türkiye'de ilk defa Cafe Crown'un piyasaya 
sürdüğü Chai Latte, yumuşak içimi ve tarçın tadı 
ile öne çıkan özel ve pratik bir lezzet. 


IN) Saçlarınızı geri kazanın 

Kadın, erkek birçok kişinin ortak sorunu olan 
saç dökülmesini hem durdurmak hem 
de dökülen saçları geri kazanmak için 
Regenera Activa ile tanışma zamanı 


N 
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geldi! Regenera Activa, kendi hücrelerinizin 
kullanıldığı, acısız ve tek seanslık mucizevi bir 
uygulama. Üstelik etkisi birkaç ay içinde başlıyor 
ve uzun yıllar saçlarınızdaki doğal hacimle size 
eşlik ediyor. 


Iİ Sınırsız makarna 
Uzakdoğu'nun mucizevi bitkisi Konjac'tan 
üretilen Skinny Pasta, sadece zayıflamak 
isteyenler için değil, diyabet, çölyak, vegan, 
vejeteryan, alkali yaşam biçimi konusunda da 
sağlıklı olmak isteyenlerin damak tadına uygun, 
lezzetli bir alternatif. Rengarenk paketleri ile 


evinizi de, sofranızı da renklendiren Skinny Pasta, 


yarı pişmiş halde sunuluyor, hızlıca hazırlanıyor. 


IB) Duyguları uyandırıyor 
Hermes'in parfümörü ve tasarımcısı Christine 
Nagel'in yarattığı Iwilly d'Hermes, hem 
arzuları hem de sezgileri uyandırıyor. Zencefil, 
sümbülteber ve sandal ağacından oluşan koku 
notaları, serinlik ve gizem veriyor. Baharatın 
yoğun kokusu ise güneş ışığını anımsatıyor. 


IK) Cildin direncini artırıyor 
Japonya'da halkın sağlığına katkıda bulunduğuna 


inanılan “Washoku' felsefesinden ilhamını alarak &. 


tasarlanan Shiseido Waso Cilt Bakım Serisi'nin 
nemlendiricisi Clear Mega-Hydrating Cream 


yumuşak dokulu bir cildin yanı sıra, nem ve 


yüzünüzde makyaj olsa bile kullanılıyor. Krem, 


berraklık sağlıyor. Antik Japonya'dan beri kutlama 
yemeklerinde yenilen havuç, bu kremin içeriğini 
oluşturuyor. 


IK! Fuara hazır 

Dünyanın önde gelen gıda üreticilerinin 
Türkiye'deki tek yetkili ithalatçısı ve dağıtıcısı 
konumunda olan Demak Gıda, 16-18 Kasım 
tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde 
gerçekleşecek olan Sirha İstanbul Fuarı'nda 
olacak. Marka, 'DFS - DemakFood Service 
ürünleriyle ulusal ve uluslararası 12 binden fazla 
sektör yöneticisi ile buluşmaya hazırlanıyor. 


IB) Süper kahramanlar 

Toyzz Shop, 17 Kasım'da vizyona girecek 

olan Batman, Superman, Wonder Woman, 

Flash ve Aguaman gibi DC evreninin süper 
yıldızlarını bir araya getiren “Adalet Birliği” 
filminin oyuncaklarını çocuklarla buluşturuyor. 
Sabırsızlıkla beklenen Adalet Birliği” filminin 
Toyzz Shop'ta satışa sunulan oyuncakları arasında 
sesli ve ışıklı Batman ve Superman figürlerinden 
maskelere, kemer ve aksesuarlardan kılıçlara kadar 
geniş ürün gamı yer alıyor. 


VWASO 


J MWEMDO 


HOROSCOPES 


EVDEKİ 
HESAP ÇARŞIYA 
UYMAYABİLİR 


Bu hafta yıldızlar bütçelerimizi 
gözden geçirmemiz için bizi 

C C 2 A se > 

zorlayacak. Gözden kaçan borçlar 
bir anda karşımıza çıkabilir 

FİLİZ ÖZKOL filizozkol&hotmail.com 

HAFTANIN YORUMU: Ev ve emlakla ilgili bir işimiz veya 


yapılanma söz konusu ise, bütçemizi aşan ekstra masraflar 
canımızı sıkabilir. Faturalarımız ve gözümüzden kaçan borçlar 
apımızı çalabilir. Yollardan beklediğimiz mutlu haberler lace 
Güven duygumuzun bizi olumlu bir şekilde yönlendireceği özel 
haftalarımızdan biri. Başkalarının işimize karışmasından rahatsız 
olacak, hatta bazı konularda inatçı davranacağız. Maddi 
konularda sabit düşünmekten vazgeçmeliyiz. 
BU HAFTA DOĞANLAR: Güzel giysiler ve pahalı ilişkilerden 
hoşlanırlar. Duyarlı yapılarından dolayı, sabır ve anlayış 
konusunda iniş ve çıkışlar yaşarlar. Kendilerini hiç kimseyle 
kıyaslamaktan hoşlanmazlar ve bu tür rekabet ortamları 
onları çok sinirlendirir. Bulundukları ortamlarda öne çıkmayı 
iyi bilirler. Aşk yaşantıları oldukça renklidir. Kimseye ödün 
vermedikleri için, yaşamı kendi tarzlarına göre yaşarlar. Kişisel 
cazibe ve fiziksel çekiciliklerinin tüm avantajlarını kullanırlar. 
Seçici ve özenlidirler. Ortak çalışmalara uygun bir yapı sergiler, 
engeller karşısında pes etmekten hoşlanmazlar. 
KADINLAR: Sakin ve telaşsız yapılarıyla bulundukları 
yere sükunet getirirler. Sanata eğilimi ve derin kişilerdir. 
Tartışmalardan hoşlanmadıkları için, kalabalık ve gürültülü 
ortamlardan kaçarlar. Sevdikleriyle bir arada olmaktan ve dost 
sohbetlerinden müthiş keyif alan bu kişilerle yaşamı bir sanat 
gibi yaşayabilirsiniz. İnatçı ve kararlı yapıları tepki alsa da 
bildiklerinden şaşmayan bir yapıya sahiptirler. 
ERKEKLER: Organizasyon güçleri çok fazladır. İsteklerini 
başkalarına kabul ettirmek, onlar için yaşamlarının “olmazsa 
olmaz' şartıdır. İyi zamanlarında etkileyici, güleryüzlü, 
başkalarına yardım etmeyi seven ve bunu kendine görev 
sayan sevimli ve iyimser kişilerdir. Güçlü aşkı, sürekli bir ilişki 
için çarpar durur. Onunla asla oyun oynama şansınız yoktur. 
Yaşamı ve aşkı ciddiye alan, ender kişilerdendir. 
ÇOCUKLAR: Gürültücü ve istekleri ön planda olan çocuklardır. 
Gösterişi ve pahalı oyuncakları severler. Teatral yetenekleri 
güçlüdür. Sevdiği insanlar, sevdiği ortamlar ve sevdiği 
yemeklerle çok mutlu olurlar. Aoki hoşlanırlar ve 
espri yetenekleri güçlüdür. 
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21 MART-20 NISAN 
Yanlış anlaşılma korkusu yaşıyor 


olmanız, kişisel enerjinizi 
kullanma konusunda size 
kısıtlamalar getirecek. Bu dönem 
dinlenmeye ihtiyacınız var. Hızlı 
düşünüyor fakat iş uygulamaya 
geldiği zaman kendinize sınırlar 
koyuyorsunuz. Bu dönemde, 
yardım etme duygunuzun yoğun 
olmasından dolayı, gizli kalmasını 
istediğiniz yapıcı faaliyetlere de 
katılabilirsiniz... Yapacağınız 
başarılı seyahatler kariyerinize 
olumlu katkılar getirecek. 


21 NISAN-20 MAYIS 
Alışılmışın dışında tutkuların, 
duyguların ve ilginç fantezilerin 
ortaya çıktığını göreceksiniz. 
Bu tür sevecen yaklaşımlarla 
karşı cins üzerinde çekiciliğinizi 
istediğiniz gibi kullanabileceğiniz 
anlar yaşayacaksınız. Karşınızdaki 
kişileri gereğinden fazla 
abartmamalısınız. Partnerinizin 
de desteğiyle yatırım konusunda 
başarılı bir tablo çizecek ve size 
fayda sağlayacak yatırımlara 
yöneleceksiniz. Bu arada, hatalar 
konusunda da sizi uyarıyoruz. 


İKİZLER 


21 MAYIS-21 HAZIRAN 
Sorumluluklarınızdan kaçmak 
yerine, işinize sıkı bir şekilde 
sarılmalısınız. Sizinle çalışan 
kişilerin ruhsal durumlarını 
çok iyi gözlemleyeceksiniz. 
Sessizliği tercih ederken, 
etrafınızdaki kişilerin hakkınızdaki 
düşüncelerini araştıracaksınız. Bu 
dönem nedenini bilemediğiniz 
bir gerginlik içinde olacak 
ve dengelerinizi kurmakta 
zorlanacaksınız. Derin 
sorgulamalar sonucunda kendinizi 
daha iyi anlayacaksınız. 


YENGEÇ 


22 HAZIRAN-22 TEMMUZ 
Yüksek mevki arayışı içindeyseniz 
dikkatli olmalı ve karşınıza 
çıkan sorunlarla savaşmak yerine 
beklemeyi tercih etmelisiniz. İş 
hayatınızda aksi davranışlarda 
bulunmamaya özen gösterin. 
Araştırma içgüdünüz yüksek 
olduğundan, hedeflerinize yönelik 
çalışmalar içindesiniz. Rakip 
tanımıyor, fakat bu özelliğinizi 
gizlemeyi başarıyorsunuz. Birlikte 
çalışacağınız kişilerin farklı 
potansiyellere sahip olmasına 


dikkat edeceksiniz. 


ASLAN 


23 TEMMUZ-23 AGUSTOS 
Kendi işinizi kurabilirsiniz. 
Bu nedenle, bağımsız iş 
yapmaya yöneleceksiniz. Kişisel 
hedeflerinizi, yapıcı bir başlangıç 
olarak kullanabilirsiniz. Bu 
anamla karşı tarafı rahatsız 
edici etkilere neden olmadan, 
arzuladığınız konulara işlerlik 
kazandırabilirsiniz. Bu dönem 
oldukça cazip bir konumdasınız. 
Sözleriniz ışık saçacak. Parasal 
hedeflerinizle ile ilgili hırslarınız 
artacak, cesaretle konuların üzerine 
gideceksiniz. 


BAŞAK 


24 AĞUSTOS-23 EYLÜL 


Para kazanacak ve bol bol 
harcayacaksınız. Birçok yerden 
maddi kazançlar gelecek ve 
isteklerinizde büyük bir artış 
olacak. Maddi konulardaki 
taleplerinizde kararlılık hakim 
olacak. İleriyi gören bir düşünce 
yapısı içinde hareket ederken, para 
ile ilgili ufkunuz açılıyor. Birlikte 
çalıştığınız kişilerle büyük projeler 
üretecek, yaşama daha olgun ve 
farklı bakmaya başlayacaksınız. 
Hissi yetenekleriniz sizi çok daha 
yukarılara taşıyacak. 


TERAZİ 


24 EYLÜL-23 EKİM 
Değerlerinize sahip çıkmak, 


maddi ve manevi anlamda 
yaşamınızı kurgulamak için 
yoğun bir dönem geçireceksiniz. 
Şimdi bu süreçte önceliğiniz, 
yeteneklerinizi hayata geçirecek 
bir iş seçmek olmalı. Biliyorsunuz 
ki, sizler çok enerjik ve çok 
çabuk girişimde bulunmaktan 
hoşlanmayan kişilersiniz. Ancak 
bu dönem harekete geçmelisiniz. 
Partnerinizle alacağınız ortak 
kararlar da önemli. Mülk edinme 


konusunda hemfikir olmasınız. 


AKREP 


24 EKİM-22 KASIM 


Yapacağınız çalışmaların sınırlarını 
siz belirleyeceksiniz. İçinde 
bulunduğunuz ve ilgilenmek 
zorunda olduğunuz her bir 
konuyu, kendi özel şartlarınıza 
göre değerlendirerek bir zemine 
oturtacaksınız. Politik davranmalı 
ve karşıt düşüncelere karşı taktikler 
geliştirmelisiniz. Bu çekişmeler 
içinde tatminsizlik duygusu 
yaşamak istemiyorsanız, ruhsal 
sağlığınıza önem vererek, düşünce 
ekseninizin artı ve eksilerini 
dengede tutun. 


YAY 


23 KASIM-21 ARALIK 


Başarılarınızı ve maddi 
sorumluluklarınızı kendiniz 
belirlemek istemenize rağmen, 
birlikte çalıştığınız kişilerle 
kuracağınız dostluklar sizin 
için önemli olacak. İsteklerinizi 
içinizde bastırarak, sosyal ve iş 
yaşamınız için yoğunlaşacaksınız. 
Hırslarınız konusunda engel 
tanımayarak, gizli projeler 
içinde olacaksınız. Bu konuda 
planlarınıza yardımcı olacak 
kişileri seçmek istiyorsunuz. 
Yatırımlarınızı gizli tutabilirsiniz. 


OĞLAK 


22 ARALIK-20 OCAK 


Sezgisel yetenekleriniz ortaya 
çıkıyor. İçgüdüsel bir şekilde 
çevrenizle paylaştığınız yorum 
yeteneğinizle; insanların adeta 
içini okurken, yardımseverlik 
duygularınız da atakta. Marjinal 
düşüncede olan kişilerden 
hoşlanmanıza rağmen, geleneksel 
yapınızdan da ödün vermek 
istemiyorsunuz. Yaratıcılığınızı 
kullanacağınız alanlarda başarılı 
çalışmalar yapacak, çevrenizi 
yönetmek ve aynı zamanda onlarla 
bütünleşmek isteyeceksiniz. 


KOVA 


21 OCAK-19 ŞUBAT 
İşyerinizle ilgili değişimlerden 
olumlu yansımalar alacaksınız. 
Çevresel koşullar sizi desteklerken, 
bilinçaltınızda şekillendirdiğiniz 
konular ön plana çıkacak. İçinize 
kapanarak olayların yorumlarını 
içinizden yapacaksınız. 
Sorumluluklarınızdan kaçmak 
yerine, işinize sıkı bir şekilde 
sarılmalısınız. Yaşamınızla ilgili zor 
düşüncelere alışık olmadığınız için, 
günlük yaşam akışındaki toplumsal 
oluşumları bile kendinize yönelik, 
bireysel değerlendiriyorsunuz. 


BALIK 


20 ŞUBAT-20 MART 
Gerçeklerle yüz yüze gelmeyi 


öğrenmelisiniz. Düşündüğünüz 
şeyleri yaşama geçirme planları 
içinde hareket ederken, 
ne hissettiğinizi hiç kimse 
anlamayacak. Çevrenizde 
entelektüel aktivitelere katılırken, 
sanatsal gösterilere de ilgi 
göstereceksiniz. Her zamanki 
çekiciliğinizi ilişkilerinize 
yansıtacaksınız. Aynı grupta 
tanışarak, düşünce bazında 
anlaştığınız kişiyle yakınlaşma söz 


konusu. 


AMERİKAN TÜRK 
TIRAŞI TIRAŞI 


ADEM TERZİ 


BARBER'S CLUB 
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